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Dankzij patientenparticipatie
geen lege stoel meer aan tafel

Programmamanager Claudia Offermann (links), junior projectcoérdinator Anne Gubbels zetten zich,

samen met een groep ambassadeurs binnen Maastro, in voor patiéntenparticipatie.

Bij Maastro is recent een bewustwordingscampagne gestart waarbij
patiénten en naasten actief werd gevraagd mee te doen aan een digitaal

patiéntenpanel. Team patiéntenparticipatie heeft zich ten doel gesteld

om deze vorm van betrokkenheid structureel te maken.

Topspecialistische zorg

Gedreven vanuit een subsidie die Maastro
ontving uit het programma Topspecialistische
Zorg en Onderzoek, kortweg TZO, is de vereiste
dat patiéntenparticipatie een vast onderdeel
wordt in de organisatie. Programmamanager
Claudia Offermann: ‘Gaat het over de patiént,
dan mag zijn mening niet ontbreken. Wijvragen
diens mening en nemen deze mee bij bepaalde
afwegingen.’

Patiéntparticipatie is al enige tijd onderdeel
van het zorgpad. Voorbeelden zijn: samen
beslissen, wat zijn de wensen en zorgen van
de patiént bij de behandelkeuze. Er is ook een
kaartensysteem als in de sportwereld: rode en
gele kaarten, en vooral ook groene die de patiént
toont als hij tevreden is. De nieuwe vorm van
meedenken sluit mooi aan op de rol van de
cliéntenraad. ‘Zo wordt patiéntenparticipatie
steeds meer ingebed in de organisatie’, vult
Anne Gubbels, junior projectcodrdinator, aan.

Meerwaarde

Dit meedenken betekent dat iedere
onderzoeker of projectleider bij de start van
een nieuw onderzoek nadenkt over de meer-
waarde ervan door een patiént bij zijn project
te betrekken. ‘Het is de bedoeling dat patiénten-
participatie straks door iedere projectleider op
dezelfde manier wordt toegepast. Zo zorgen we
ervoor dat patiéntenparticipatie wordt geborgd
in de organisatie’, aldus Claudia. Anne: ‘De ene
patiént voelt zich prettiger bij een luisterende rol,
de andere juist meer bij een adviserende rol.’
Het is aan de projectleider om met de patiént
diens rol af te stemmen, die kan per fase in
het project verschillen.

Samenwerking

Inmiddels hebben zich ruim tweehonderd-
zeventig meedenkers aangemeld. ‘Met de input
van hun wensen en behoeften kunnen we de zorg
echt verbeteren’, licht Anne toe.

Het eerste vraagstuk richting het patiéntenpanel
is reeds uitgezet, een groep afgevaardigden zal
daarmee aan de slag gaan. Tot slot blikt het
team positief terug op een eerste succesvolle
patiéntenparticipatie dag, die recent werd
georganiseerd in samenwerking met de
cliéntenraad. Hier kwamen alle leden samen.

Een mooie aftrap voor een vervolg.

E www.maastro.nl/
3 patientenparticipatie
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i mondhygiénist

Monique Pauwels

Monique Pauwels, sinds 1999 als vrijgevestigde
mondhygiéniste werkzaam in Weert.
De mondhygiénist is rechtstreeks toegankelijk,
dit betekent dat u geen verwijzing van uw tandarts
nodig heeft om een afspraak te maken.

Noordkade 2, 6003 ND Weert
Tel: 0495 760 076 Tel: 06 22 79 28 69

info@mondhygienistweert.nl www.mondhygienistweert.nl
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Door Arjanne van Voorst

Steeds meer mensen maken gebruik van de gra-
tis diensten van Warm Wonen in Weert. Uit on-
derzoek blijkt dat iets meer dan een kwart van
de ondervraagde inwoners in Limburg van plan
is hun woning te verduurzamen.

Jongeren (31%) zijn dat vaker van plan dan
ouderen(21%) en mannen (28%) relatief iets
vaker dan vrouwen (26%) Bron: Publieke
raadpleging onder de inwoners van Limburg over
verduurzamen van de woning Juni 2022.

Eindelijk heb je de knoop doorgehakt en offer-
tes aangevraagd voor het leggen van zonnepa-
nelen, isoleren, HR++ glas of een warmtepomp.
Vervolgens komen de offertes binnen. Maar help,
wat nu? Waar moet je op letten en hoe vergelijk
je ze met elkaar? Energiecoach Hilde van Dael-
Versteegen van Warm Wonen in Weert heeft al
veel offertes onder ogen gehad en helpt je graag.

Hilde raadt aan om minimaal twee offertes aan te
vragen. “Het gaat vaak om grote bedragen en dan
heb je tenminste enig vergelijkingsmateriaal.”
Ze heeft grote verschillen in offertes gezien.
“Waar het ene bedrijf alles netjes specificeert,
geeft het andere bedrijf een summiere omschrij-
ving. Vraag na wat er allemaal in de offerte zit.”

Een ander punt is, dat mensen vaak kiezen voor
de goedkoopste offerte. “Op het eerste gezicht
lijkt dat logisch. Maar als je verder kijkt, zie je
dat bepaalde werkzaamheden of essenti€le on-
derdelen ontbreken. Denk aan de bekabeling,
garanties, levertijd en het aanpassen van de me-
terkast. Als je dat erbij optelt, blijkt die offerte
ineens veel duurder uit te vallen.”

Hilde van Dael-Versteegen vergelijkt offertes

=

Tot slot nog twee praktische tips van Hilde. “Ga
met een gerenommeerd bedrijf in zee. Zij bieden
service en kunnen vaak gebruikmaken van een
groot kennisplatform.” Verder adviseert Hilde
te kiezen voor een bedrijf in de omgeving van
Weert. “De transportkilometers moeten toch ook
worden betaald en zorgen voor nog meer CO2-
uitstoot.” Hilde benadrukt dat Warm Wonen in
Weert geen enkel belang heeft bij welk bedrijf
ook. “We hebben geen winstoogmerk en zijn on-
afhankelijk. Hierdoor kunnen we objectief naar
de offertes kijken.”

maak een afspraak
om offertes te
vergelijken
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Warm Wonen in Weert is gestart met de campag-
ne Ook jij kunt je huis verduurzamen met een
HOOMdossier. “Veel mensen weten niet wat er in
hun specifieke geval mogelijk is of waar te be-
ginnen. “We willen ze stap voor stap helpen om
straks echt van het aardgas af te kunnen”, vertelt
projectleider Frans van Tuel.

De gemeente Weert heeft de ambitie uitgespro-
ken dat in 2030 alle woningen met alternatieven
voor aardgas verwarmd kunnen worden. Dit be-
tekent dat alle huizen dan klaar moeten zijn om
van het gas af te gaan. Het HOOMdossier helpt
hierbij. Samen met een deskundige energiecoach
stel je een gratis persoonlijk energieplan op. Het
is een soort volgsysteem met een plan van aanpak
en het toont de besparingen en investeringen.
Het mooie van het HOOMdossier is dat jij de regie
houdt én je het toch niet alleen hoeft te doen!

Wie met het HOOMdossier aan de slag gaat, krijgt
een wifi-energiemonitor cadeau. Deze P1-meter,
helpt je om jouw energieverbruik middels een
gratis app inzichtelijk te maken. De campagne
loopt tot 31 december 2023. Voorwaarden hier-
voor zijn dat je eigenaar en bewoner bent van
een woning in de gemeente Weert met het bouw-
jaar 2000 of eerder. Dat je nog nooit eerder een
uitgebreid energieadvies van Warm Wonen in
Weert hebt gehad. En dat je een account HOOM-
dossier aanmaakt samen met een energiecoach
van Warm Wonen in Weert en daar vervolgge-
sprekken meevoert.

afspraak
HOOMdossier

WARM WONEN IN WEERT

www.warmwoneninweert.nl

Bij Truus Slangen (78 jaar) is een Energiefixer op
bezoek geweest. Ze woont alleen in een appar-
tement van meer dan dertig jaar oud (bouwjaar
1988) in de wijk Fatima. Ze huurt het van woning-
corporatie Wonen Limburg. Energiefixers doen
gratis eenvoudige energiebesparende klusjes bij je
thuis. Bijvoorbeeld het indraaien van ledlampen,
het aanbrengen van tochtstrips en bevestigen van
isolerende folie achter de radiatoren.

Truus Slangen is geboren in Soerendonk en woont
sinds haar tweeéntwintigste in Weert.

Afgelopen zomer zag Truus de bakfiets van de
Energiefixers staan op de braderie. “We raakten
aan de praat. Energiebesparing is belangrijk voor
het milieu en je eigen portemonnee. Als alleen-
staande vrouw vind ik het fijn als iemand bij mij
thuis meekijkt of de energiebesparende maatre-
gelen die ik heb genomen correct zijn.”

Bij Truus had de Energiefixer weinig werk. Overal
zaten al ledlampen in en achter de radiatoren was
aluminiumfolie aangebracht. Projectleider Joost
Bakhuis: “Mooi om te zien dat mensen zelf al din-
gen doen. Onze Energiefixers voeren alle maatre-
gelen gratis uit. In een woning waar veel moet ge-
beuren, praat je al gauw over meer dan 50 euro”.

Truus raadt iedereen aan een Energiefixer in huis
te halen. “Hoe minder energie je verbruikt, hoe
lager je energierekening.” Als tip geeft ze mee:
“Denk na over hoe je omgaat met energie. Met je
gedrag kun je al veel energie besparen.” Zo haalt
Truus de stekker uit het stopcontact als ze een ap-
paraat niet meer gebruikt.

In de wijken Biest, Boshoven, Fatima en Groene-
woud kunnen mensen met 130% van het sociaal
minimum een beroep doen op de Energiefixers.

Maak een afspraak met
de Energiefixers
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Interview met Sterre Pagie

Door Maarten Prinsen

———

De meeste mensen nemen bepaalde eigenschappen van hun ouders over, ook qua carriérekeuze zie je vaker overeenkomsten. Bij de
22-jarige Sterre Pagie is de invloed van haar beide ouders dusdanig in balans dat het lijkt alsof er een waterpas gebruikt is. “Mijn vader is
grafisch vormgever, mijn moeder is werkzaam als docent en ikzelf werk als docent Beeldende Vorming én als freelance illustrator. Toeval

bestaat niet, toch?” lacht ze breeduit.

Creatief vanaf de kindertijd

Thuis werd er vroeger veel getekend en geknutseld. Zo herinnert Sterre zich
dat ze samen met haar zus verhalen bedacht en hier boekjes van maakte.
“Mijn ouders hebben het niet bewust gestimuleerd, maar ze leerden ons wel
dat je moet doen waar je gelukkig van wordt. Dat houd je het langste vol. Daar
hadden ze volkomen gelijk in”, zegt ze.

“We gingen bovendien vaak naar musea, aangezien dit een passie is van mijn
ouders. Met volle teugen genoot ik van deze uitstapjes; ik ben gek op kunst en
geschiedenis! Hier is het zaadje min of meer geplant. Bij de aanblik van al die
artistieke uitspattingen wist ik het zeker: ik wilde de creatieve sector in, geen
twijfel mogelijk!”

Sterre heeft na de basisschool de Havo afgemaakt. Dat verliep niet zonder slag
of stoot: “lk heb dyslexie en moest hard mijn best doen. Het stimuleerde me
echter wel om beeldend te gaan werken. Gelukkig kreeg ik daar de ruimte voor.”
Buiten de lessen om was Sterre bovendien actief als vertegenwoordiger van de
leerlingen tijdens overleggen met docenten en ouders. “Dat ging er weleens
fel aan toe”, verklaart ze. “Ik ben erg gepassioneerd en kritisch als het om
onderwijs gaat. Het is ontzettend belangrijk voor de toekomst van kinderen,
dat gaat me echt aan het hart!”

Na de middelbare school besloot Sterre om te gaan studeren aan de
kunstacademie (AKV Sint Joost in Den Bosch). Hier koos ze de richting
Illustrated & Animated Storytelling. “Tijdens deze opleiding heb ik geleerd
hoe je een verhaal vertelt, hoe je woorden in beelden vertaalt en hoe je
samenwerkt met medestudenten. Je bent vooral bezig met ‘het afkijken van
de kunst’ van anderen om te leren hoe iets werkt. Daarna ga je pas aan de slag
met het ontwikkelen van je eigen stijl”, legt ze uit.

‘Ons eiland’

Wanneer ze moet kiezen wat het eindproject van haar studie gaat worden,
besluit Sterre een graphic novel (een soort literair stripboek) te maken over de
invloed van de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog.

“Reizen naar Schiermonnikoog is namelijk al enkele generaties traditie in onze
familie. Mijn eerste bezoek aan het eiland beleefde ik veilig in de buik van
mijn moeder en sindsdien ben ik er elk jaar wel geweest. Het voelt voor mij
inmiddels als een tweede thuis”, vertelt Sterre.

Op Schiermonnikoog bevindt zich het Bunkermuseum Schlei, waar veel te
zien en te leren is over de oorlog. “Dit heb ik intussen al ontelbare keren
bezocht. Vanuit die interesse leek het me een mooie uitdaging om verhalen
op te tekenen van eilanders die herinneringen aan de oorlog hebben. Dit was
geen gemakkelijke opgave, aangezien de eilandcultuur vrij gesloten is. Als
buitenstaander raak je niet zomaar in gesprek met de lokale bevolking over
dit soort thema’s.” Uiteindelijk lukte het Sterre toch enkele mensen te vinden
die hun toezegging gaven. “Ik ben toen een week naar Schiermonnikoog
gegaan om ze te interviewen. Hun verhalen maakten een diepe indruk op me
en het viel niet mee om er een keuze uit te maken. De geselecteerde verhalen
heb ik gekoppeld aan verschillende locaties op het eiland, waar ik vervolgens
illustraties bij gemaakt heb.” Het resultaat is een boek geworden, met daarin
een fietsroute langs memorabele plekken op het eiland. Bij elke tussenstop
hoort een oorlogsverhaal. “Op deze manier kunnen kinderen en hun ouders
op een toegankelijke manier over een belangrijk stuk oorlogsgeschiedenis van
Schiermonnikoog leren.”

Het boek, getiteld ‘Oorlog op het eiland’, blijkt een succes. Sterre studeert
cum laude af en een boekhandel/uitgeverij op Schiermonnikoog geeft het
boek uit, zodat ze nu ‘op het eiland ligt’.

De cirkel is bijna rond

Na de kunstacademie begon Sterre met de maatwerkstudie ‘Docent Beeldende
Vorming’ aan ArtEZ in Arnhem, aangezien de interesse voor het onderwijs
begon te kriebelen. “Ik wil mijn liefde voor het vak graag delen met de volgende
generaties enthousiastelingen”, zegt Sterre vastberaden. “De studie duurt twee
jaar en ik ben net aan het laatste jaar begonnen. Daarnaast geef ik les op een
middelbare school. In de toekomst hoop ik dat ik dit kan blijven doen, het liefst
in combinatie met mijn werkzaamheden als freelance illustrator”, mijmert ze.
“Wellicht komt er zelfs ooit een boek over Weert van mijn hand...”

We hopen dat deze uitspraak bewaarheid wordt Sterre!

Meer informatie over Sterre Pagie en haar werk: www.sterrepagie.nl
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Waarom een tandprotheticus?
Bij een gebit denk je al snel aan de tandarts.
Waarom zou je naar een tandprotheticus toe gaan?

Komt er telkens eten onder uw gebit?

Vaak sluit een prothese dan niet goed aan. Dit kan door slijtage of
een slinkende kaak komen. Opvullen kan een oplossing zijn! Komt er
al vanaf het begin eten onder? Dan zit uw prothese waarschijnlijk te
los en zuigt niet goed vast op de kaak.

Ik heb deels nog eigen tanden of kiezen, wat is mogelijk?
Wij maken naast volledige protheses ook frames en plaatjes. Kiezen
of tanden missen is niet prettig met eten en praten. Goed kauwen is
zo belangrijk. Daarbij ervaren mensen ook veel schaamte. Wij zien
iedereen met of zonder tanden en proberen voor iedereen een pas-
sende oplossing te zoeken.

Kokhalzen met inhouden?

Voelt de prothese te groot? Is hij voor uw gevoel te lang? Moet u
kokhalzen met indoen? Of als u hem inheeft met praten of eten?
Uw kaak blijft slinken op de plek waar u geen tanden meer heeft.
Bij de een gaat dit sneller dan bij een ander. Een prothese wordt na
verloop van tijd dus te groot, dan moeten we hem opvullen. Heeft
u nog uw noodgebit? Dan is het logisch dat deze te groot voelt, uw
kaak slinkt in rap tempo na het trekken van uw tanden.

Slechte tanden, maar hoe nu verder?

ledereen krijgt een adviesgesprek. Wij leggen uit wat de mogelijkhe-
den zijn voor het behoud van tanden en verwijzen zo nodig ook door
naar de mondhygiéniste, de kaakchirurg of de tandarts. Ook leggen
we uit wat erbij komt kijken als u uw tanden laat trekken.

Dit is een kleine greep uit de klachten die mensen hebben.

En waarom dan met de klachten naar een tandprotheticus
gaan in plaats van naar een tandarts of een tandtechnicus*?
Een tandprotheticus is speciaal opgeleid in alle soorten kunstgebit-
ten. Als tandprotheticus zie ik de hele dag niets anders dan kunst-
gebitten of mensen met een slecht gebit. Ik ben speciaal vier jaar
opgeleid om alleen maar kunstgebitten aan te meten en te maken.
Van volledige gebitsprotheses, tot frames en gebitsprotheses op im-
plantaten. Veel klachten heb ik al tientallen keren gezien of gehoord
en ik heb al voor veel oplossingen gezorgd. En niet alleen ik, al mijn
collega tandprothetici maken in de mondzorg het onderscheid. Wij
zijn daar speciaal voor opgeleid. Een tandarts is opgeleid voor alles
wat écht is in de mond: een wortelkanaalbehandeling, foto’s maken,
het aanmeten van kronen of bruggen enz. Een tandarts krijgt als keu-
zevak ‘de gebitsprothese’ maar is daar niet in gespecialiseerd.

Loopt u al langer met vragen of een gebit dat
niet goed zit? Bij ons in de praktijk krijgt
iedereen gratis advies, omdat goed advies
voor iedereen mogelijk moet zijn.

* Een tandtechnicus is niet opgeleid

om een prothese aan te meten, maar om
alles te maken in opdracht van

een tandarts of tandprotheticus.

Een tandtechnicus mag absoluut niet
zelf aanmeten en in de mond werken.

Joep van Eng elen

tandprothetrcus

van Engelen

TANDPROTHETIEK

Geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info
Behandelingen op afspraak (0495) 592 622 | www.eengoedgebit.nl

Weert, Kerkstraat 38a | Maarheeze, Smits van Oyenlaan 2a
Roermond, Zwartbroekstraat 3

DISCO & FUNKY HOUSE

THE BOILER

4 NOV. - 19:00 - O1:.00 M»
PATERSKERK WEERT

MAURICE

UITVAART & NAZORG

Ook als u niet of elders verzekerd bent, is dat bij
ons geen probleem. Wij verzorgen elke uitvaart geheel
naar uw wens, zonder beperkingen en altijd persoonlijk.
Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Wij zijn 24/7 bereikbaar.
Tel. 06-41721519 / www.maurice-uitvaart.nl
- Samen ruim 40 jaar ervaring

- Werkgebied o.a. Midden-Limburg

- Voor elke uitvaartverzekering

BeeldToem

Wekenlang hebben de demonstranten
van de internationale actiegroep Ex-
tinction Rebellion iedere dag om 12.00
uur de Utrechtsebaan, onderdeel van
de A12, in Den Haag geblokkeerd. In-
middels zijn de acties (tijdelijk?) opge-
schort. Met hun vreedzame maar het
verkeer ontwrichtende acties willen
zij de regering dwingen de klimaatcri-
sis serieus aan te pakken. Een aantal
bekende Nederlanders, waaronder ac-
trice Carice van Houten, ondersteunt
de acties van Extinction Rebellion.

Demonstreren tegen overheidsbeleid
is van alle tijden. Ook -of moeten we
zeggen zelfs? - in Weert. Op deze foto
uit 1930 zien we een demonstratie bij
de Biesterbrug. Ook hier is jong en
oud aanwezig en ook hier zijn hoog-
waardigheidsbekleders van die tijd in
beeld. We zien op de tweede rij alle-
maal mét hoed zoals dat past bij men-
sen van stand v.l.n.r. notaris Welters,
W. Sluijters (directeur van grossierde-
rij HIMA), de huisartsen Vrancken en
Peeters, Herman Smeets en bakker
Theodoor Driessens.

Waar demonstreren zij tegen?
Omstreeks 1928 kwam het Ministerie
van Verkeer met het plan om vanuit
Eindhoven een nieuwe weg aan te leg-

JL:

gen met een hoge brug over het kanaal
ter hoogte van de huidige Observan-
tenstraat. De Stadsbrug zou een voet-
gangers- en fietsersbrug worden van
20 meter met de nodige trappen. De
Biesterbrug zou helemaal verdwijnen!

Acties Biesterbrug
als inspiratiebron
tegen overheidsbeleid

Daar was de goegemeente het natuur-
lijk niet mee eens. Dus werd er stevig
geprotesteerd. De hoge vaste brug was
dan misschien wel een oplossing voor
het toenemende autoverkeer, maar
voor de gewone Weertenaren was het
een groot obstakel.

Misschien ter inspiratie en geruststel-
ling van de ‘rebellen’ van Extinction
Rebellion: de demonstratie in Weert
had succes! De Stadsbrug én de Bies-
terbrug zijn er nog en het onzalige

Hoge heren
demonstreren tegen
vaste hoge brug

plan van het Ministerie voor een hoge
brug is nooit uitgevoerd. Het druk-
ke, steeds internationalere verkeer,
rijdt sinds 1999 via het zogenoemde
Slingertracé met een grote boog om
Weert heen.

Door Koos Neijnens i.s.m. Stadsgidsen Regio Weert ® Reageren: info@stadsgidsenweert.nl ® Bron: Beeldbank Gemeentearchief Weert

1000 m’ uitbreiding
van succulenten

Neem geen risico en
plant nu jouw tuin aan in
het najaar en voorkom
verdroging
in het voorjaar!

OPENINGSTIJDEN:

dinsdag t/m vrijdag: 11.00u - 17.00u
zaterdag: 9.00u - 17.00u

zondag: 11.00u - 17.00u

maandag gesloten

- Voorbespreking uitvaartwensen
met een kostenindicatie (ook

wensenboekjes beschikbaar) Altijd een ruim

assortiment aan planten

- U kiest welk crematorium of op voorraad.

uitvaartcentrum, of thuisopbaring

- Voor elk budget

Waatskamp 150, 6035 BV Ospel | tel: 0495 - 58 53 24 | info@plantencentrumospel.nl
www.plantencentrumospel.nli

- Opgravingen na afloop grafrecht

Natascha Peters
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SAMEN LEVEN IN WEERT

Zorgen voor een ander krijgt aandacht in Week van de Mantelzorg

In Weert en Nederweert wonen zo’n 20.000
mantelzorgers. Mensen die op wat voor manier dan
ook hulp geven aan iemand in hun omgeving. Denk
hierbij aan ouders die voor hun kind met een depressie
zorgen, een partner die mantelzorgtaken verricht
voor zijn geliefde met dementie of een dochter die een
aantal taken van haar vader met een niet-aangeboren
hersenletsel heeft overgenomen.

Zorgen voor een ander is vaak vanzelfsprekend.

Toch is dit onmisbaar en verdient aandacht! Daarom
organiseert Punt Welzijn van 1 t/m 11 november de
Week van de Mantelzorg, in Weert en Nederweert. Er
vinden verschillende activiteiten plaats, zoals een
mantelzorgbrunch bij de Kleine Winst in Nederweert en
de film ‘Rocco & Sjuul’in Gotcha Cinema. Daarnaast kun
je naar een ontmoetingsbijeenkomst bij Bibliocenter

in Weert en kun je verwend worden met een muzikale
middag door een bezoek te brengen aan het jaarlijks
terugkerende mantelzorgconcert.

Aanmelden of meer informatie over het programma zie

www.puntwelzijn.nl/weekvandemantelzorg.

Naast deze activiteiten worden mantelzorgers dit jaar
extra in het zonnetje gezet. Mantelzorgers die zijn
aangemeld (door zichzelf of een ander) ontvangen
namelijk op 10 november wederom een mooie
attentie, rondgebracht door een groep enthousiaste
vrijwilligers. Hiervoor is de aanmelddatum inmiddels
verstreken. Wil je in de toekomst op de hoogte
worden gehouden van (waarderings]activiteiten voor
mantelzorgers, meld je dan aan voor de nieuwsbrief
van Punt Welzijn via de website.

Gedurende hetjaar kunnen mantelzorgers ook bij de
mantelzorgondersteuners van Punt Welzijn terecht
voor informatie en ondersteuning. Er wordt maatwerk
geleverd, want niet één verhaal is hetzelfde. Heb je
vragen of wil je iets kwijt? Stuur dan een e-mail naar
mantelzorg@puntwelzijn.nl of bel naar 0495-697900.

MantelzorgNL

Tafeltje-Dek-]Je:

Vrijwilligers van Tafeltje-Dek-Je Weert brengen al

55 jaar maaltijden aan huis. Ze bezorgen dagelijks,
behalve op zondag. Het zijn koelverse maaltijden
die in de magnetron opgewarmd worden. Tafeltje-
Dek-Je maakt geen winst, de gebruiker betaalt onze
inkoopprijs.

Tijd voor een praatje

Henk Keersmaekers is al meer dan 10 jaar vrijwilliger
en vindt dit werk mooi. “Omdat ik al lang bij de
meeste gebruikers kom, is er altijd gesprekstof”. Hij
maakt dan ook vaak een praatje aan de deur of aan
de keukentafel. Een enkele keer helpt hijmet een
klein klusje.”Zo help je ook mee dat mensen langer
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen”.

Oogje in het zeil
“Soms merk je dat het niet goed gaat metiemand en
dan geven we dat signaal door aan de contactpersoon

LY

Rechts vrijwillige'r.Henk Keersmaekers en links'deelnemer, de hee Emans.

meéér dan alleen maald

die bij ons bekend is”. Een heel enkele keer is er echt
iets mis. Recent deed zich zo een situatie voor. Door
alertte reageren van onze vrijwilligster en met behulp
van de politie werd erger voorkomen. Na enkele dagen
ziekenhuis is de persoon nu weer thuis. Toch maar fijn
datwe aan de deur kwamen.

Samen eten tegen eenzaamheid

“Samen eten” kan de dag doorbreken. Om dit te
stimuleren kunnen onze deelnemers een gast
uitnodigen. Een extra maaltijd bestellen om samen
met iemand te eten kan altijd.

Interesse?

Hebtuinteresse? Bestel dan een gratis
proefmaaltijd. Wilt u naar aanleiding van dit artikel
vrijwilliger worden of ons bestuur versterken?
Laat het ons weten. Bel 040-7200760
(telefooncentrale gedeeld met onze leverancier Dé
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Maaltijdservice in Veldhoven) of mail naar
info@tafeltjedekjeweert.nl. Zie ook de

website: www.tafeltjedekjeweert.nl en facebook
Stichting tafeltje-dek-je weert.

Weet jij wat je moet doe

je ineens zorg nodig he

De Vraagwijzer wijst je de weg in de wereld van
regelingen en voorzieningen op het gebied van
wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.

De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle
mogelijke aanbieders op deze gebieden.

De medewerkers van De Vraagwijzer informeren
en adviseren je gratis, stellen jouw belang
centraal én stellen jouw privacy voorop.

Maandag en donderdag is er een vrije inloop:
geopend tussen 09.00 en 12.00 uur.

De vrije inloop is bedoeld voor het stellen van
een korte vraag. Voor meerdere en uitgebreide
persoonlijke vragen kun je een afspraak maken
via onderstaand telefoonnummer.

Durf te vragen, wij helpen je graag verder!

Bel 0495-575 000
van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar

vraagwijzer@weert.nl
www.devraagwijzer.nl

Weert Respecteert
Ontmoet, Deel en Omarm Diversiteit

In november viert Weert een maand lang de diversiteit in de samenleving. In Weert
woont een bont gezelschap mensen en daar zijn we trots op. In onze stad doet
iedereen mee. We zijn een open samenleving met respect voor de ander, maar... hoe
goed kennen we elkaar eigenlijk?

Weert Respecteert draait om elkaar ontmoeten en nieuwsgierig zijn naar het
verhaal van de ander.

Stap eensin de wereld van een ander en ontdek een hele nieuwe wereld voor

jezelf! Laat je verrassen door een divers aanbod aan activiteiten tijdens Weert
Respecteert. Bezoek theatervoorstellingen, films, evenementen en nog veel meer.

Ontdek de diversiteit om je heen

Ditjaar hebben we een programma met meer dan 20 activiteiten. Hieronder

lichten we alvast een paar activiteiten uit:

Openingsvoorstelling Boys won't be boys

Weert Respecteert wordt feestelijk geopend in het Munttheater door wethouder
Diversiteit Michele Ferriére. Aansluitend kun je (tegen betaling] genieten van de
voorstelling Boys won’t be boys: een wervelende collage van mensen die zingen,
dansen, dichten, grappen, musiceren en vertellen over hun persoonlijke levens. Ze
stellen zich kwetsbaar op in hun verhalen over het thema mannelijkheid.

Donderdag 1 november

om 19:45 uur bij Munttheater (tickets via website]

Nieuwkomers: waar kom je vandaan?

In deze tentoonstelling maak je kennis met nieuwkomers over hun ervaring. Hoe
zijn zijin Weert terecht gekomen? Hoe hebben zij Weert gevormd? En Weert hen?
Hoe verliep hun aankomst en integratie? Wat maakten zij mee? Aan de hand van
korte historische schetsen en persoonlijke verhalen toont de tentoonstelling de
ervaringen, verschillen en overeenkomsten vanaf 1950 tot nu.

De tentoonstelling is te zien vanaf

3 november t/m april

bij Bibliocenter — Gemeentearchief Weert

Laat je prikkelen in Museum W

Museum W schenkt tijdens Weert Respecteert aandacht aan de queer-geschiede-
nis in de collectie. Tijdens de queer-tour wordt er gesproken over het thema sek-
suele- en genderdiversiteit door speciaal geselecteerde kunstwerken met andere
ogen te bekijken.

Laterdag 4 november van 11.30 tot 12.30 uurbi

Museum W — Entreeprijs museum € 8,- (gratis voor museumkaarthouders)

et Sending Thoughts and Prayers presenteert Museum w
een solotentoonstelling met werk van kunstenaar Joyce Overheul (1989). Het
werk van Overheul gaat over ongelijkheid, seksisme, machtsverhoudingen en de
positie van de vrouw. Het zijn actuele thema’s die aansluiten bij de collectiepre-
sentatie van Museum W over identiteit en zingeving. Te zien vanaf

25 november t/m 14 april

bij Museum W — Entreeprijs museum € 8,-

GEMEENTE

Bekijk het volledige programma

op weert.nl/respecteert \Q]

— Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert - 0495-57 5000 - www.weert.nl
WEERT Aan de tekst van ‘Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis naar de film voor mantelzorgers

Ben jij mantelzorger en woon je in Weert of Nederweert? Dan kun je 5 november
gratis naar de film ‘Rocco & Sjuul’. Gezellig naar de film en een moment om met
lotgenoten in contact te komen. De inleiding wordt verzorgd door Punt Welzijn.

ZLaterdag 5 november

om 11:00 uur bij Gotcha! Cinema - Gratis

Een unieke VR-experience

Hoe voelt het om buitengesloten te worden? Om er niet bij te horen? Waarom
neemt niemand het voor je op? Met deze VR-beleving ervaar je hoe belangrijk het
is om echt vrij te kunnen zijn. Om jezelf te kunnen zijn zonder je zorgen te maken
over je eigen veiligheid of die van mensen om je heen. Zonder dat je huidskleur,
herkomst, seksuele gerichtheid of politieke overtuiging ertoe doet.

Donderdag 16 november
van 14.00 tot 16.00 uur bij Bibliocenter — ADV Limburg — Gratis

Ontmoet Valérie Lempereur

Een vrouw die geleefd heeft en die geschreven heeft. Altijd bijzondere verhalen,
vaak over beschadigde mensen. Misschien omdat ze dat zelf ook is. Leven en
schrijven deed ze vol lef en doorzettingsvermogen, maar ook vol angst. Omdat ze
in een tijd opgroeide waarin er nog geen ruimte was voor vrouwen zoals zij. Omdat
ze ‘ontmaskerd’ zou kunnen worden. En dat gebeurde ook, keer op keer. Het was
Valérie tegen de wereld. Valérie wordt geinterviewd en vertelt openhartig over haar
bewogen leven, haar werk als auteur en haar boeken.

Donderdag 16 november

van 20.00 — 22.00 uur in Bibliocenter Weert (tickets via website Bibliocenter)

Buitententoonstelling
‘Komt een mens bij de dokter’

Inde tentoonstelling zie enlees je verhalen uit de spreekkamer. Verhalen van men-
sen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames lang niet altijd de
zorg krijgen die ze nodig hebben. Ontmoet mensen die, hoe verschillend ze ook
zijn, één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken naar passende zorg. De ten-
toonstelling toont 19 portretten en ervaringsverhalen van patiénten en zorgver-
leners over inclusieve zorg. Met deze tentoonstelling brengen we het gesprek op
gang en stimuleren we zorg op maat.
De tentoonstelling is te zien vanaf

16 november t/m 7 december

in de binnenstad van Weert - Gratis
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—Zesvrouwen werkzaam | eerter stadsvillag
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Aan de Wilhelminasingel in Weert ligt een pand dat in 1933 oorspronkelijk als
woning werd gebouwd, maar nu al sinds jaren dienstdoet als kantoor. Eerder als
verzekeringskantoor van het Zuiderhuis en sinds 2009 als advocatenkantoor voor
Mertens Advocaten. Eigenaresse mevrouw mr. Guus Mertens begon haar carriére
in 1990. Zij was de eerste vrouwelijke advocaat in Weert. Vanaf 1996 had zij een
maatschap met Guido van Buuren en sinds 2009 is zij zelfstandig.
Nadat het Zuiderhuis uit het pand vertrok, werd het in 1995 ingrijpend verbouwd
tot woonhuis voor de familie Bruynzeels, die tegenover woonde, maar moesten
— verhuizen vanwege de bouw van de bibliotheek. Na het overlijden van de
bewoners heeft Guus Mertens het pand in 2009 gekocht en het aangepast tot
kantoor. Voorwaarde van de gemeente hierbij was wel om badkamers- en
toiletvoorzieningen in stand te houden vanwege de dubbele bestemming op het
pand. Inmiddels werken er drie (vrouwelijke) advocaten, ondersteunt door twee
secretaresses en een interieurverzorgster.

LA

In de hal is de originele tegelvoer met zachte
kleuren in stand gehouden. De hal doet
dienst als wachtruimte voor cliénten. Hier —
hangt een handgemaakte lamp van bijzonder —=
kunststof lijkend op een hemellichaam. In de
spreekkamer hangt er een van dezelfde serie
en materiaal.

"-ﬁ."'l

In haar kamer heeft Guus Mertens een
bijzondere verzameling hangen: tasjes in
alle soorten. Aparte kunstobjecten van
bijzondere materialen: het rubber van een
brandslang en een fietsband, de wol van een
deken, het plastic van een vuilniszak, van
hout, van vilt en van ijzer. Alles in een mooie
vitrine. En dit is nog maar een deel van haar
= verzameling ... (de rest hangt thuis).
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De dames van het kantoor van links naar rechts:
Gerrie Janssen- Kuppens, Nelly Caris- Heijmans,
Martine van der Rijt- Barten, Agnes Burhenne,

Guus Mertens en Kim Stultiens.

Guus Mertens heeft de voormalige woonkamer
in gebruik als kantoor annex spreekkamer. De
ramen (aan de gehele voorzijde van het pand)
zijn voorzien van eenvoudig maar stijlvol glas-in-
lood. Een bureau dat centraal in de ruimte staat,
ligt vol met mappen met dossiers. Elk met een
eigen kleur, die correspondeert met de soort
rechtspraak (bijv. geel is familierecht en blauw
is strafrecht). De spreekkamer is voorzien van
een speciale dubbele deur om de privacy van de
cliénten te waarborgen.

b = - Op de eerste verdieping zijn de kantoren/
I werkkamers van de collega-advocaten.
Hier is ook een spreekkamer/bibliotheek
ingericht. De voormalige slaapkamers
waren ruim van afmeting zodat het prima
- : werkplekken met voldoende licht zijn. Op
' deze verdieping ligt ook een van de twee
badkamers, die gewoon in originele staat
& gehandhaafd moesten worden.

Nederlandsche Jurisprade;,
hcherysd Reghins velprs: Laict,
'"m Npleriandal Jutnlrnhl:.]
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Zoals veel panden aan de Weerter singels beschikt w R n,
ook dit pand over een grote kelder. Bijna het hele
kantoor is onderkelderd en doet nu dienst als
archief voor dossiers van het advocatenkantoor.
| Hier ligt ook een bijzondere verzameling van
het Nederlands Juristenblad en boeken vol
met jurisprudentie van eerdere rechterlijke
uitspraken. De oudste dateren van 1933.
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Het pand heeft een kleine binnenplaats.
In de tijd van het woonhuis een prettige
verblijfplaats met veel zon. Voor het kantoor
is de ruimte een parkeerplek voor fietsen,
maar verder niet of nauwelijks in gebruik.

De zolder deed in de tijd van het Zuiderhuis
dienst als directiekamer met een grote glazen
deur. Inmiddels heeft deze ruimte geen directe
invulling en wordt achter de hand gehouden
wanneer andere kamers in gebruik zijn. De
zolder beschikt over en grote stijlvolle dakkapel
passend bij de architectuur van het pand.

In het hele kantoor hangen verschillende
schilderijen van Weerter kunstenaars,
maar ook van Guido van Buuren, voormalig
advocaat en compagnon van mevrouw
Mertens in de vorige maatschap. Guido
is door ziekte al langer niet meer als
advocaat actief en woont tegenwoordig
in Roermond.
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Pieten zoeken collegda’s

Zondag 19 november om 14.00 uur komt Sint-Nicolaas voor de 109de keer aan
in Weert. Daarna brengt hij veel huis- en bedrijfsbezoeken. Heb jij altijd al

Van Mars of Venus?

Weert Magazine met als thema ‘vrouw’. En dan vragen ze uitgerekend uw man-
nelijke Weerter burgemeester om daar een column voor te schrijven... Ik heb het
er dus maar eens met mijn echtgenote, Wilma, over gehad.

Samen, dat dan weer wel..., kwamen we al snel tot de conclusie dat er de af-
gelopen jaren veel is veranderd als het gaat over mannen en vrouwen in de
gemeentelijke politiek.

Tegenwoordig is het heel normaal dat de politieke wereld een gemengde wereld
is. Maar tot enkele jaren geleden was dat helemaal niet zo. Ik heb het even na-
gezocht, maar wist u dat de gemeente Weert pas in 1991 de eerste vrouwelijke
burgemeester kreeg? Mevrouw Loekie van Maaren - van Balen kwam hier in een
mannenbastion binnen. Zij kreeg in 1995 pas ‘ondersteuning’ van de eerste vrou-
welijke wethouder mevrouw Marleen Gresnigt - Ramaekers.

Inmiddels, anno 2023, zijn de rollen, kijkend naar ons gemeentebestuur, enigszins
omgedraaid. Ik heb waarnemend burgemeester mevrouw Ina Leppink - Schuite-
ma opgevolgd en zit nu samen met de vrouwelijke wethouders Michele Ferriére,
Suzanne Winters, Lizbeth Steinbach en Wendy van Eijk in het college. Samen met
wethouder Martijn van den Heuvel moet ik zorgen voor de mannelijke balans.

Kijkende naar onze gemeenteraad zien we daar weer een net wat andere ver-
houding. Net iets minder dan de helft van het aantal raadsleden is vrouwelijk.
Kijk ik dan naar het aantal vrouwelijke fractievoorzitters, dan valt dat met twee
vrouwen tegen zes mannen wel wat uit verhouding.

Maar maakt dat wat uit? De verhouding man-vrouw? NEE zeg ik direct in hoofd-
letters. Het gaat om professionaliteit, kunde en het beste willen doen voor de
gemeente Weert. En dat willen we allemaal. Daarnaast brengt ieder van ons veel
(verschillende) ervaring mee vanuit vorige functies.

Dat brengt me terug tot het begin van deze column. Ik vraag me namelijk op-
recht af waarom het eigenlijk zo lang heeft moeten duren voordat er een mix
van mannen en vrouwen in de gemeentelijke politiek is gekomen. Al blijft de
‘mix’ een onderwerp om over te discussiéren. Ik heb namelijk even nagezocht
dat van de 316 burgemeesters in Nederland, er maar liefst 221 van het manne-
lijke geslacht zijn en 95 van het vrouwelijke geslacht...

Opvallend is dat de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke burgemeesters
in Limburg totaal anders is. Hier hebben vrouwelijke burgemeesters de over-
hand. Daarom geef ik nu graag het stokje voor de volgende column weer over
aan mijn vrouwelijke collega van Nederweert.

Raymond Vlecken

burgemeester Weert

ooit Piet willen zijn en wil je samen met Sint veel kinderen blij maken met
een ‘magisch momentje’?

Historie

Stichting Sint Nicolaas Weert is ontstaan vanuit Stichting Sint Vincentius. Deze
stichting stond bekend om haar liefdewerk met name voor minderbedeelden
in Weert. In 1926 ontstond hieruit het comité dat de jaarlijkse intocht van
Sint-Nicolaas organiseert.

Nog steeds is er ieder jaar een prachtige Sint-Nicolaas-actie. Vele tientallen
huisbezoeken worden gebracht aan families in Weert en omgeving. Hierbij
geldt nog steeds dat de kostprijs daarvoor zo laag mogelijk wordt gehouden
om het Sinterklaasfeest voor iedereen bereikbaar te houden. De opbrengsten
van deze huisbezoeken en de incidentele giften van onder andere serviceclubs
worden gebruikt om de jaarlijkse intocht te kunnen financieren.

Vrijwilligers gezocht

lets waar veel verenigingen en stichtingen mee te maken hebben is het te-
ruglopend aantal (vaste) vrijwilligers. Ook Stichting Sint Nicolaas Weert heeft
daarmee te maken. Er is een leuke groep vaste vrijwilligers met jarenlange
ervaring, maar zij kunnen best wat extra pieten gebruiken. Want zonder deze
vrijwilligers kunnen er geen huisbezoeken worden afgelegd, en zonder deze
huisbezoeken droogt de inkomstenbron op en stopt de jaarlijkse intocht.

Kortom, wil jij piet worden bij Stichting Sint Nicolaas Weert?
Ben jij 15 jaar of ouder en heb je in de periode tussen 19 november
en 5 december tijd? Stuur dan een e-mail naar dirk@sintnicolaasweert.nl.

Huis- of bedrijfshezoek plannen
Wil je meer informatie of een huisbezoek plannen (vol = vol),
kijk dan eens op www.sintnicolaasweert.nl.

onderhoud
renovatie
verbouwingen
timmerwerk

Laarderweg 96 - Weert - 0495-531 227+
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Verpreutsing?
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De verpreutsing in de wereld van erotische toys
gaat op en neer. Het taboe ging er in de loop van
de jaren geleidelijk vanaf en de mensen werden er
steeds opener over.

Toch komt het de laatste tijd weer terug in de ta-
boesfeer, althans voor velen.

Zo was vorig jaar een groot bedrijf in de seksspeel-
tjesindustrie plotseling niet meer welkom op de
International Consumer Electronics Show. En dan
te bedenken dat hetzelfde bedrijf in 2018 nog met
een speciaal ontworpen speeltje, de Osé, dat is een
seksspeeltje voor vrouwen dat gebruikmaakt van
micro-robotica, de Innovation Award in ontvangst
mocht nemen. Die prijs wordt altijd uitgereikt aan
een van de beste robots op de beurs, maar werd
ietsje later weer ingetrokken. Zo zou het seksspeel-
tje ‘immoreel en ongepast zijn en niet passen bij
het imago van de Consumer Technology Association
(CTA)’, de organisatie achter de Consumer Electro-
nics Show. Het was een opvallende beslissing aan-
gezien er andere jaren wél seksspeeltjes welkom
waren op de beurs.

Ook wij als bedrijf merken vaak bij aanmelding
voor deelname aan een beurs dat mensen huiverig
zijn en in die taboesfeer blijven hangen. Daarom is
de onlinewereld van erotisch shoppen ook zo ex-
treem groot.

Ine Vandervelden (39), managementmedewerkster
The Stringpoint Group Weert

Door Ton Adriaens

Voor een reiinie was ik op zoek naar een
bepaalde foto uit de jaren ‘70. Oude
albums doorbladerend viel mij op dat op
de foto’s van strandvakanties alle vrouwen
topless lagen te zonnen. Dat zou nu echt
niet meer kunnen: te shockerend. Ook

in ons progressieve landje is er sprake

van verpreutsing. Er is een taboe op bloot
ontstaan en er wordt steeds spastischer op
naaktheid gereageerd?

Van een kleuter die lekker in zijn blootje
in een badje staat te spetteren worden
op tv de billetjes geblurd. De Deense
kinderserie ‘John Dillermand’ (John
Piemelmans) gaat over een rood-wit
gestreept animatiepoppetje van klei dat
allerlei capriolen uithaalt met de langste
piemel van de wereld. Dat veroorzaakte
nogal wat ophef. Mag deze serie ook in
Nederland op tv?

Steeds meer voetballertjes douchen in
hun onderbroek. Borstvoeding geven in
het openbaar? Er wordt al snel schande
over gesproken. Scholen komen met
kledingvoorschriften voor meisjes.

Vorig jaar besloot het gemeentebestuur
van Purmerend enkele kunstwerken van
een expositie te verwijderen omdat er
blote vrouwenborsten op te zien waren.
Facebook censureerde zelfs een foto van
het beeld van de Romeinse god Neptunes
vanwege naaktheid.

Waar komt deze preutsheid vandaan?
Krijgen religieuze zedelijkheidsnormen de
overhand? Is de seksualisering van naakt
doorgeslagen? Zijn grensoverschrijdende
zaken als ongewenste intimiteiten, het
doorsturen van naaktfoto’s, dickpics etc.

het gevolg van de vrije moraal uit de jaren
’70 of net een uitvloeisel van de huidige
verkrampte zedelijke normen?

Emmy Petit (60), administratief medewerker:

(niet op de foto)

ledere aanwijzing voor grensoverschrijdend gedrag
en iedere ongewenste intimiteit is er een teveel.
In de media worden we regelmatig geconfronteerd
met gruwelijke gebeurtenissen waarvan kwetsbare
personen, vaak kinderen, het slachtoffer werden en
die tot ernstige trauma’s kunnen leiden. Dat had
natuurlijk nooit mogen gebeuren!

Het tonen van bepaalde foto’s of videobeelden kan
al reacties uitlokken die de grenzen van fatsoen
overschrijden of mensen aanzetten tot grensover-
schrijdend gedrag. Dat is ook de reden waarom
social media ervoor kiezen dergelijke afbeeldingen
meteen te verwijderen.

Ik heb er begrip voor dat blote billen van een kind
op een foto of op tv worden bedekt. Dat is toch
een kwestie van respect voor privacy. De Deense
kinderserie John Dillermand vind ik te gortig en dus
niet kunnen.

Maar om er schande van te spreken als je graag top-
less zont of als een moeder in het openbaar borst-
voeding geeft, dat vind ik te ver gaan. We kunnen
het een niet met het ander vergelijken.

Bloot uit den boze? Zolang we respect hebben voor
elkaar, we de juiste normen en waarden hanteren,
weten wat in welke situatie wel of niet aanvaard-
baar is, moet ‘bloot’ gewoon kunnen.

Maureen van den Berk - de Jong (62), senior sales
medewerker bij Seven for all Mankind

Ik denk niet dat er in ons land sprake is van ver-
preutsing. Er hebben zich wel veel maatschap-
pelijke veranderingen voorgedaan. We zijn een
multiculturele samenleving geworden.

Ook de technologische ontwikkelingen, en dan
met name de komst van internet en de sociale
media, hebben invloed op ons gedrag. Daardoor
zijn we ook andere waarden en normen gaan
hanteren in de beoordeling van mensen.

Het gaat dus niet om verpreutsen maar om aan-
passen aan de omgeving, aan bevolkingssamen-
stelling en aan taboes. We houden meer reke-
ning met de opvattingen van anderen. Mogelijk
dat er mensen zijn die daar moeite mee hebben
en het daarom maar op ‘verpreutsing’ gooien.
Persoonlijk heb ik geen moeite met naaktheid.
Het gaat om waar, wanneer en onder welke om-
standigheden. Je hoeft er niet als een non bij
te lopen maar gepast gekleed naar het werk of
naar school gaan is wel wenselijk.

Van de andere kant geldt: Je mag ergens naar
kijken maar je moét dat niet. Laat een ander in
zijn waarde.

Voor wat betreft de grensoverschrijdende za-
ken zou ik willen zeggen: In mijn ogen zijn het
mensen die zich, zowel op internet als fysiek,
niet kunnen beheersen. Dat is een persoonlijke
karaktertrek.
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Dit wil je niet missen! Een heel
" bijzondere, te gekke, grappige
7~ Klucht van Sinterklaas!
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De Klucht van Sinte’

Met o.a. Jon van Eerd oy
1 TR

: e
Wat gebeurt er met Sinterklaas (Jon van Eerd)'enzijn :
verdwijnt? Sinterklaas is dan wel een wijs man, maar nietz
kan onthouden wat daarin staat. En wat is een Sinterkla asfe
Grote Boek? Vlak voor zijn vertrek naar Nederland'komt de Si

schrik achter dat iemand zijn boek heeft gestolen. In het pale( '

dagen een verdacht figuur gesignaleerd en elke dag verdwijnt erwel iets

Help jij Sinterklaas mee het boek weer te vinden?

LAURIUS

Ervaar het najaar in restaurant Laurius

Kom genieten van ons wildmenu bereid door chef-kok

Ronny Smeets en zijn keukenbrigade op:

zaterdag 25 november 2023

viffgangenmenu | inclusief aperitief en amuses
€ 92,50 | aanvang 18.30 uur, start diner 19.00 uur
uitbreidbaar met bijpassende wijnen + € 22,50
uitbreidbaar met overnachting + € 9500

WILDMENU LAURIUS
Hert | Kwartel Ei | Boerenjongens | Enoki

%k
Rogvleugel | Pastinaak | Prei | Bearnaise

ok

Wildzwijn | Hutspot | Kerrie Madras | Zwarte Knoflook
ok

Reerug | Peer | Kool | Kruidkoek
%k

Appel | Tonkabonen | Vanille | Karamel

0495 518 438 Laurabosweg 8 Weert

Reserveer nu via de QR-code en plan een
ontspannen en onvergetelijke culinaire ervaring!

Van woensdag t/m zaterdag geopend voor diner.

wiww laurivsdining.com

Door Monique Lempens

Geef je zelfvertrouwen een boost. Hoe doe je dat? Je
kunt eens googelen. Zo kwam Tamara Kluskens uit bij
een boudoir fotoshoot. Dat wekte haar nieuwsgierigheid
en drie jaar later verruilde ze haar job bij een
internetbureau voor haar eigen boudoir fotostudio.

Meer tot bloei komen

Ik bezoek Tamara thuis op Hushoven waar ze ook haar studio heeft. Bij
binnenkomst ervaar ik meteen een fijne en warme sfeer. Rijke, zachte stoffen
in sjiek donkergroen en oudroze kleden de ontvangstruimte. Een relaxfauteuil
en een kopje koffie staan klaar voor me. Zou dat de ‘Boudoir Beleving’ al zijn?
Tamara (31 jaar) komt uit de regio Den Bosch en is voor de liefde naar Weert
verhuisd. Haar man, Tommy Kluskens, leerde ze kennen tijdens de opleiding
ICT/Media Design aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Na haar opleiding
gaat Tamara aan de slag als visual designer bij een internetbureau in Eindhoven.
Tamara: “lk werkte opdrachten uit voor bedrijven als Heineken, ASML en
DAF. Het was fijn werken maar ik miste ook wat. Je moest werken binnen de
kaders en richtlijnen van de huisstijl van het merk. Dat beperkte mij creatief
gezien. Daarnaast was ik heel introvert en had weinig zelfvertrouwen. Mijn
leidinggevende zag wel potentie en stimuleerde mij om een cursus mindfulness
te gaan doen. Daar heb ik geleerd dat ook mijn mening er toe doet, maar ook
‘wat wil ik nu eigenlijk’. Zo kwam het besef dat het ‘binnen de lijntjes kleuren’
niet bij mij paste. Mijn creatieve geest moest meer tot bloei komen. En ik wilde
werken aan mijn zelfvertrouwen. Hoe dan? Via Google kwam ik bij een boudoir
fotoshoot. ‘Dat is interessant’, dacht ik en zo is het eerste zaadje geplant. Het
daadwerkelijk doen, was een tweede.”

Een voorzichtige stap naar boudoir fotografie

“Mijn man Tommy was ook enthousiast, maar ik durfde niet,” vervolgt Tamara.
“Hij heeft mij toen, in overleg, een boudoir fotoshoot voor mijn verjaardag
cadeau gegeven. En zo heb ik het toch gedaan. Toen ik de foto’s zag, was mijn
eerste reactie ‘ben ik dat?’ De foto’s waren heel mooi en dat geeft echt een
boost voor je zelfvertrouwen. Daarna heeft het nog wel even geduurd voordat
ik zelf met boudoir fotografie begon. Vanuit mijn opleiding had ik een basis
in fotografie, maar ik ben zelf gaan uitzoeken wat ik mooi vond, in welke
sfeer en setting. lk ben eerst foto’s van mezelf gaan maken. Toen ik over
die resultaten tevreden was, heb ik de eerste foto’s (anoniem!) op Instagram
gezet. Daar kreeg ik hele leuke reacties op. Op die manier heb ik gekeken of
er animo was voor boudoir fotografie en of mijn foto’s goed genoeg waren.

Daarna heb ik een vriendin gevraagd of ze een fotoshoot wilde doen. Dat
voelde veilig en dan mocht ik nog fouten maken. Ook haar foto’s werden goed
ontvangen via Instagram. En zo is het balletje gaan rollen.”

Je geld verdienen met wat je gelukkig maakt
“Daarvoor moest ik over een drempel heen: bang om fouten te maken en ik leg de
lat voor mezelf erg hoog. Ook moest ik nog bedenken hoeveel ik voor een shoot
ging vragen en hoe ik de ruimtes wilde aankleden. De definitieve beslissing viel
drie jaar geleden. Ik gaf mezelf een deadline en ben heel trots dat ik na een half
jaar voldoende shoots had om de studio fulltime te gaan doen.”

De Boudoir Beleving

“lk heb een heel dankbaar beroep. In een mum van tijd zie je hoe iemand kan
opbloeien en zichzelf meer open durft te stellen. Als klanten het eindresultaat
zien, kijken ze vanuit een heel ander perspectief naar zichzelf. Voelen zich
vrouwelijker en zelfverzekerder. Je helpt mensen echt verder om een volgende
stap te zetten. Want je zelfvertrouwen vergroten, heeft een domino-effect.

Soms moet ik uitleggen wat ik doe en hebben mensen een verkeerd beeld van
boudoir fotografie. Er zijn natuurlijk veel soorten, maar ik maak geen erotische
foto’s. Het boudoir was vroeger de ruimte waar een vrouw zich terugtrok en
zich klaar maakte voor het diner of de avond. Die sfeer en beleving wil ik
graag terug laten komen in mijn studio en in de foto’s. De Boudoir Beleving,
noem ik het. Met alles erop en eraan: haar, make-up en mooie lingerie. En als
je jouw foto’s terugziet, moet je die beleving en dat gevoel opnieuw ervaren.
Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat klanten zich veilig en op hun gemak
voelen.”

Tip voor meer zelfvertrouwen?

“Zoek uit wat bij je past. Mindfulness opende mijn ogen. Daarna heeft de
boudoir fotoshoot veel voor mij gedaan. Het mooiste is dat ik daar nu anderen
mee help om stappen te zetten naar meer zelfvertrouwen,” aldus Tamara.
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RodindelRutjens

AWie'wil zoekt mogelijkheden
en wie niet wil zoekt een reden’

Door Ton Adriaens

In 2019 werd Rodinde Rutjens (26) in Kisbér-Aszar (Hongarije)
voor het eerst wereldkampioen ponytweespannen. Deze
wereldkampioenschappen worden om de twee jaar
georganiseerd en in 2021 herhaalde ze dit succes in het
Franse Haras du Pin. In september 2023 werd de jonge
Weertse zelfs voor de derde keer op rij wereldkampioen.
Een prestatie van formaat!

Rodinde kreeg het paardrijden en het mennen met de paplepel
ingegeven. Haar vader Riny Rutjens werd meerdere keren
Nederlands kampioen en behaalde in 2003 de wereldtitel in
deze bijzondere tweespansport. Moeder Jolanda noemt ze
‘de beste groom (vaste verzorger van paard en ruiter) ter
wereld’. Moeder zit ook altijd achter op de koets, wat bij de
marathon heel belangrijk is voor de balans in de bochten.

Al op driejarige leeftijd kreeg Rodinde haar eerste paard:
Spoekie, een zwarte shetlander. Rond haar vijfde levensjaar
mende ze voor het eerst een tweespan pony’s. Er werd
voor haar een speciale koets gebouwd waarbij de zitplaats
moest worden aangepast zodat ze met haar voeten bij het
rempedaal kon komen.

Vanaf haar achtste reed deze amazone op een groot paard
en nam deel aan springwedstrijden. Ze koos uiteindelijk
voor het tweespan en is nu een internationale topper en
gewaardeerd lid van TeamNL.

Waar het allemaal begon

Mijn ouders zijn in 1995 vanuit Someren hier aan de Koekoeksweg in
Weert hun paardenbedrijf Rijo Stables begonnen. Ik ben in Weert geboren
maar die Somerense roots zitten er in ons gezin zo nadrukkelijk in dat ik
als kind verkondigde dat ik in het ziekenhuis van Someren was geboren.
Maar dat was natuurlijk gewoon hier in Weert. Someren heeft niet eens
een ziekenhuis.

Ik ben opgegroeid tussen de paarden. Mijn hele leven bestaat uit paar-
den, paarden en paarden.

Zodra ik uit school kwam, sprong ik op een pony en reed dan zonder
zadel of ging spelletjes doen in de stapmolen waarbij ik de pony allerlei
opdrachtjes liet uitvoeren. Veel vriendjes van basisschool Leuken had ik
niet omdat ik altijd met de paarden bezig was.

Na de basisschool ging ik naar de brugklas havo/vwo van het College.
Ik kreeg al vrij snel de LOOT-status waardoor ik bepaalde vakken niet
hoefde te volgen en individuele toetsmomenten had. Op school deed ik
erg mijn best om goede punten te halen wat me vrij goed afging. Daar-
voor stond ik wel om zes uur ’s morgens op om huiswerk te maken en te
leren, om half negen naar school en als ik weer thuiskwam meteen de stal
in om te trainen.

Pestgedrag

In het tweede leerjaar op het College begonnen enkele van mijn klasge-
nootjes met pesten. |k was een buitenbeentje, was best wel verlegen en
niet echt in staat voor mezelf op te komen. Daarbij kreeg ik de ziekte
van Raynaud. Bij deze ziekte gaan je vingers ernstig verkleuren door een
slechte doorbloeding. De aanleiding kan kou zijn maar ook emoties zoals
stress. Ook dit werd aangegrepen om mij voor de gek te houden en uit
te schelden. Het maakte mij heel verdrietig en ik voelde me machteloos.
Je gaat het bij jezelf zoeken, dat jij minder waard bent. School werd
voor mij een hel maar bij de paarden kon ik de ellende van school van
me afzetten. Thuis was mijn veilige haven. De Rodinde van school was
een totaal andere Rodinde dan bij de paarden. Bij het mennen moet je
zelfverzekerdheid uitstralen en dat lukte mij altijd.

In het derde jaar werd het pesten nog erger. Toen ik ontdekte dat er een
opleiding in de paardensport was, waar je met een mavodiploma terecht
kon, verdween mijn motivatie om de havo af te maken. Terwijl ik gemid-
deld ruim een acht stond ben ik overgestapt naar de mavo op de Philips
van Horne.

Na de mavo ging ik naar de opleiding Paardensport
aan het Citaverde College in Roermond. Dat was
een bbl-opleiding, een dag naar school vier dagen
opleiding in de praktijk hier thuis. Met mijn vader
als trainer was dit de beste stageplek die ik kon
hebben. lk zat toen al in het Nederlands team en
reed individuele wereldkampioenschappen.

Paarden zijn eerlijker dan mensen
Het zijn de paarden die mij mijn zelfvertrouwen
hebben teruggegeven. Een paard is eerlijker dan
een mens en oordeelt niet. Een paard is enorm
intelligent, kijkt dwars door je heen en voelt hoe
jij bent.

Ik was acht toen hier een grote vierjarige hengst
binnenkwam. Die zijn op die leeftijd niet echt be-
trouwbaar en best wel wild. Toch ging ik hem op-
poetsen. Hij deed netjes zijn hoofd omlaag zodat
ik hem een halster om kon doen en hij liet mij
mijn gang gaan. Binnen de kortste keren kon ik
hem berijden terwijl hij bij anderen bokkig werd
of zijn ruiter zelfs afwierp. Vanaf het eerste mo-
ment had ik een band met hem; bij mij was hij
poeslief.

Ons beroep is talentvolle paarden en pony’s ko-
pen, ze klaarmaken voor dressuur en voor de koets
en ze dan weer wereldwijd verkopen. Van deze
hengst, Vegro, kon ik echter geen afscheid nemen.
Van mijn spaargeld ‘kocht’ ik hem van mijn vader.
Vegro is nu 21 en staat nog steeds hier op stal.
Hij is in de koets altijd onze steunpilaar bij het
mennen van jonge paarden. Vegro blijft rustig en
brengt die rust ook over op het jonge paard naast
hem in het span.

Max Verstappen

Van jongs af aan heb ik mezelf als doel gesteld
de wereldtop te halen in de paardensport. Op de
basisschool moesten we in groep 4 of 5 de vraag
beantwoorden ‘Waar sta jij over tien jaar?’ Toen
schreef ik al ‘Wereldkampioen springen en wereld-
kampioen mennen’.

Mijn vader is altijd mijn trainer geweest. Er telde
maar één plaats en dat was de eerste plaats. Hij
was best wel hard voor mij. Daarom wordt er door
anderen nogal eens de vergelijking gemaakt met
de opvoeding van Max Verstappen. Ook mijn vader
zou in staat kunnen zijn mij ergens bij een tank-
station achter te laten. Hij was streng en bijzon-
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der kritisch maar dat is nodig om de top te halen.
Complimenten kreeg ik zelden of nooit terwijl hij
best wel trots op mij was maar dat sprak hij alleen
tegen anderen uit.

De 'harde’ aanpak in de training van paarden
heeft nogal eens ter discussie gestaan. Welke
trainingsmethode hanteer jij?

leder paard heeft een andere aanpak nodig. Soms
is een corrigerende tik nodig want een paard moet
weten wie de baas is maar belonen werkt nog altijd
beter dan straffen. Met geweld of mishandeling be-
reik je helemaal niks. Helaas komt dat nog steeds
voor. In Spanje heb ik daar gruwelijke voorbeelden
van gezien. Een Spaanse jongen heeft een jaar hier
bij mij getraind. Hij had hier ook drie pony’s staan.
Als ik de stal in kom, komen al mijn pony’s met hun
kopjes naar voren om mij te begroeten. Zijn pony’s
deden dat bij hem niet. Die hadden een verleden
en waren angstig. Ik heb hem duidelijk gemaakt
dat hij zijn paarden meer liefde moest geven. Het
heeft bijna een jaar geduurd voordat hij die band
met zijn pony’s had opgebouwd.
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Wij vinden dat je een paard met respect moet
behandelen. Als je een paard aandacht en liefde
geeft, krijg je dat ook terug. Het met de zweep
‘aantikken’ van een paard in een span is wat een
ruiter met zijn benen doet. Dat is geen slaan, het
zijn aanwijzingen bij het draaien. Een knuffel, een
aai, liefde geven dat is wat werkt bij een paard.

Hoe word je wereldkampioen bij de
ponytweespannen?

Zeven dagen in de week trainen! Het beste uit
jezelf halen, zorgen dat je paarden optimaal fit
zijn, de beste materialen gebruiken, een goede
hoefsmid en een goede veearts. Het is de combi-
natie van kennis, techniek, gevoel en ervaring. Je
moet er veel tijd en energie in steken. Wie echt
wil zoekt naar de mogelijkheden om een doel te
bereiken en degene die het niet kan opbrengen
zoekt naar een reden om iets niet te doen.

Een wereldkampioenschap bestaat uit drie onder-
delen: dressuur, de marathon en de vaardigheids-
oefening. Met name tijdens de marathon kan het
mentaal en fysiek heel zwaar zijn voor de paarden
maar ze gaan voor mij door het vuur vanwege de
speciale band die ik met mijn paarden heb.

Voor mezelf heb ik de hulp ingeroepen van men-
tal coach Carin Camp uit Kelpen-Oler. Dat begon
in 2019 toen ik op moest voor mijn vrachtwagen-
rijbewijs. Dat bezorgde me faalangst, een angst
die me ook wel eens parten speelde tijdens de
Nederlandse kampioenschappen. Zij leerde mij
wat ‘vlekjes uit het verleden’ weg te werken en te
focussen op mijn doelen.

Internationale klantenkring

Naast de wedstrijdsport en de in- en verkoop van
paarden bestaat mijn werk uit het opleiden, men-
nen en wedstrijd-klaarmaken van pony’s. Door mij
opgeleide wedstrijdpony’s gaan de hele wereld
over. Daarnaast verzorg ik samen met mijn vader
clinics, trainingen en shows, meestal in Europa
maar ook in Amerika en Australi€. In Canada gaven
we gedurende enkele weken les aan 250 mensen.
Dat was een geweldige belevenis.

Ook heb ik hier op ons bedrijf lesklanten ontvan-
gen uit Italié, lerland, Spanje en Nicaragua.

In Weert kent niemand mij maar in de internatio-
nale paardensport kent iedereen mij.




Internationaal is de sport heel groot maar in
Nederland krijgt het mennen te weinig media-
aandacht. Dat is jammer want als mensen een-
maal een wedstrijd hebben meegemaakt worden
ze vaak heel enthousiast. Omdat het een erg dure
tak van sport is heb ik een groep sponsoren die mij
steunt. Tijdens het laatste wereldkampioenschap
in Qirschot heb ik die uitgenodigd. Toen zagen zij
pas hoe groot mijn sport is.

Nog bijzondere anekdotes?

Op Koninginnedag 2011 bracht de hele Koninklijke
familie een bezoek aan Weert. Mijn vader en ik ga-
ven in het stadspark demonstraties waarbij (toen
nog kroonprins) Willem-Alexander zelfs een rondje
meereed op de marathonwagen van mijn vader.
Als dertienjarige had ik intussen een heel leuk ge-
sprek met prinses Maxima.

Toen mijn vader nog internationaal reed ging ik als
kind met hem mee naar speciale paardenevents
zoals het Concert Hippique van de Academy Bar-

tels in Hooge Mierde. Daar kwamen ook BN’ers als
Herman van Veen, Wibi Soerjadi en Trijntje Oos-
terhuis. Erg leuk om die te ontmoeten.

Hoogtepunt in je carriere? Dieptepunt?
Natuurlijk zijn de wereldkampioenschappen hoog-
tepunten in mijn carriére. Vooral het laatste kam-
pioenschap want er deden zich de nodige strub-
belingen voor in het traject ernaartoe.

Vorig jaar logeerden hier de hele zomer twee kin-
deren uit Italié en Spanje die ik moest klaarstomen
voor het EK Jeugd. De een won een zilveren en de
andere een bronzen medaille. Dat maakt mij dan
ook supertrots. Op ieder kampioenschap waar ik
rijd kom ik paarden tegen die ik heb opgeleid.
Een dieptepunt was voor mij het plotseling over-
lijden van een van mijn beste pony’s tijdens de
voorbereiding op het wereldkampioenschap.

Wat doe je naast de paardensport?

Ik heb nergens anders tijd voor. Wil ik ook niet.
Trainen, lesgeven, wedstrijden dat is mijn leven.
Voor wedstrijden en lesgeven reis ik de hele we-
reld over maar op vakantie ben ik misschien een of
twee keer geweest. Ik kom ook bijna nooit hier in
de stad. In de tijd dat Joost Arts in café De Harmo-
nie zat, heb ik daar nog wel een blauwe maandag
achter de bar gestaan. Maar dat kwam omdat zijn
vrouw Tamara ook in de paardensport zat en heel
lang groom is geweest bij mijn vader. Zij was in
mijn kinderjaren ook mijn oppas.

Wat ik wel nog graag doe is vrachtwagen rijden.
Met mijn vrachtwagen met daarin drie koetsen en
drie pony’s rij ik door heel Europa naar wedstrij-
den. Omdat ik vrachtwagen rijden zo leuk vind, rij
ik soms bijzondere transporten voor een bevriende
relatie, puur voor de lol.

Af en toe bezoek ik een concert. Zo ben ik naar
Robby Williams, Bon Jovi en Guns and Roses ge-
weest. En Vrienden van Amstel is ieder jaar een
vast dingetje, samen met mijn moeder en een
aantal vriendinnen: ons vrouwenuitje.

The Spiritual Dog mom

Nadieh Cuijten (36),
Psychic medium en dierentolk

Ik ben Psychic medium, soul-healer & die-
rentolk. Ik help vrouwen die vastlopen op
bepaalde vraagstukken waardoor ze nu niet
hun meest magische leven kunnen leven. Als
dierentolk kan ik een stem geven aan dieren
en jou, de vrouw naast het dier vertalen wat
in hen leeft.

Ik wakker een vuur aan bij vrouwen zodat
ze zich herinneren aan hun eigen kracht. Als
soul-healer help ik vrouwen bepaalde patro-
nen herkennen en ik leer ze hoe ze zelf de
nodige stappen kunnen ondernemen om de
regie over hun leven terug te nemen.

Ik haal er ontzettend veel energie uit als ik
vrouwen hun magie weer terug zie pakken. Als
ze zich herinneren hoe krachtig ze zijn. En ook
als mens en dier weer in verbinding komen.

Ilkzelf. Ik ben mijn grootste drijfveer. Mijn
hart kent de weg zeg ik altijd en er is niets
of niemand dat mij kan tegenhouden mijn
eigen droomleven te leiden.

Dat er van vrouwen wordt verwacht dat ze
superwoman zijn. Alle ballen maar hoog
moeten houden. Huishouden, kids, sporten,
familie en werk en dan ook nog eens vrien-
delijk zijn en altijd blijven lachen.

Ik heb geen guilty pleasure. | own my plea-
sure en daar zit nooit guilt bij.

Vrouwen opleiden die meer magie in hun le-
ven willen en willen leren werken met de on-
geziene wereld. Ik leer ze dan verbinden met
hun intuitie en communiceren met dieren.

Veel vrouwen hebben last van wat ik noem
een heksenwond. Vrouwen vinden het vaak
nog lastig om in hun volledige authentieke
kracht te staan en voor hun dromen te gaan.
Dit kan komen door trauma’s uit de fami-
lielijn of innerlijk kind trauma, maar ook
uit een vorig leven. Weet dat je door deze
blokkades heen kan werken en ook jij je
eigen droomleven kan creéren. Je hebt de
regie over je eigen leven, Rise sister Rise
and reclaim your magic.

www.thespiritualdogmom.nl
06-13311992

Oorzaak Hoorkliniek

Anita van Brummen (64),
eigenaar

Leef je droom

Ik ben triage audicien en help slechthoren-
den de juiste keuze te maken voor hun hoor-
oplossing. Mijn passie is maatwerk leveren.
ledere klant heeft een eigen verhaal, eigen
wensen en eigen gehoorverlies. Mijn uitda-
ging is het de beste hooroplossing te kiezen
die past.

Ik werk samen met een prachtig team dat
het ‘Oorzaak Hoorkliniek-gevoel’ uitstraalt.
Klantgerichtheid, service, deskundigheid en
persoonlijke aandacht. Wij zijn pas tevreden
als u dat bent.

Als ik weer iemand goed kan laten horen,
gaat er een wereld open. Mensen hebben
het vaak lang uitgesteld om de stap naar een
hoortoestel te zetten. Ze hebben vaak situ-
aties gemeden omdat ze niet hoorden. Als

ik de hoortoestellen aanzet en er een brede
glimlach op een gezicht verschijnt of dat

er soms een traantje vloeit bij de partner
omdat ze weer met elkaar kunnen communi-
ceren geeft mij dat vleugels.

www.oorzaakhoorkliniek.nl
0495-58 65 06

Mijn werk vraagt veel inlevingsvermogen.
Aan het eind van de dag ben ik moe. Het is
belangrijk dat ik fysiek in shape blijf. Na
mijn werk kan ik heerlijk ontspannen bij een
saunabezoekje, bij het lezen van een boek
of bij lekker luisteren naar mooie muziek

Van de kleine dingen in het leven.

Voor ik Oorzaak Hoorkliniek opende, werkte
ik bij een ketenbedrijf. Die directeur heeft
mij enorm geinspireerd. Hij haalde het

beste in mensen naar boven. Had begrip voor

de persoonlijke situatie van iemand en gaf
ruimte om binnen de kaders om te gaan met
een situatie. Samen bouwden we aan een
prachtig bedrijf. Wij waren samen een. Toen
het bedrijf beursgenoteerd werd, kwam

er een andere directeur. Weg was het ‘wij
samen een-gevoel’ en werd het ‘alles voor
een’.

Onderscheidend zijn en blijven. Geloof in je
eigen kracht en blijf dicht bij jezelf.
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Koenen en Co Accountants
en Adviseurs

Marianne Coolen (49)
Klantadviseur

Koenen en Co staat voor ondernemers klaar
met een professioneel team met onder
andere accountants, fiscalisten, IT-adviseurs,
HR-adviseurs, auditors, subsidiespecialisten
en meer. Wij kennen de uitdagingen, issues
en problemen in de wereld van personeel en
financién als geen ander. Door onze proac-
tieve aanpak signaleren we ze, voordat ze
invloed krijgen op een onderneming. Zo zijn
we er, voordat onze klant ons nodig heeft.
Zo kunnen onze klanten zich richten op wat
zij het liefste doen: ondernemen.

Als ik voor mijn klanten ga, dan ga ik er ook
echt voor. Mijn klanten vertrouwen op mij.
Die meerwaarde wil ik vanuit mijn rol opti-
maal bieden. Ik sta altijd klaar voor ze.

Als ik een klant optimaal heb kunnen
adviseren en ontzorgen en zij hiervoor hun
waardering uitspreken.

Samen met mijn gezin leuke activiteiten
ondernemen, een lekker stuk wandelen, in
de tuin werken of sporten.

Als de ander blij is. Tevreden klanten die je
waarderen.

Mijn opa. Hij had een eigen onderneming en
daar heb ik voor het eerst kennis gemaakt
met wat ondernemer zijn is.

Gehoord en gezien worden.

Daar kom ik in een persoonlijk gesprek graag
op terug ;-). Ik word bijvoorbeeld wel heel
blij als ik via via verneem dat iemand heel
positief over je is.

Mezelf verder ontwikkelen om mijn adviezen
in familiebedrijven nog meer breedte en
diepte te kunnen geven.

Je kunt bereiken en komen waar je wilt als
de passie er is. Geloof altijd in jezelf!

>

www.koenenenco.nl
088-77 47 523  06-53 37 96 19
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Kinderopvang
Het Vrolijke Noo(r)tje

Noortje Hoogeveen (40),
eigenaresse

Wij verzorgen kinderopvang in een natuur-
lijke omgeving. Dagelijks komen er kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar bij ons naar de
opvang. Samen met mijn fijne team maken
we er elke dag een mooi avontuur van, met
alle liefde, enthousiasme en passie die we in
ons hebben.

www.vrolijkenoortje.nl
06-19 14 90 69
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Wij zijn onderscheidend vanwege onze
prachtige plek en mooie visie van Zaaigoed
waar wij elke dag de kinderen en ouders
meenemen in nieuwe ontwikkelingen en
avonturen. Maar ook de fijne samenwerking
met Scoutcentrum de Boshoek.

Om samen met de kinderen door het bos te
struinen en alles te ontdekken en te beleven
wat je tegenkomt. De kinderen uitdagen in
hun ontwikkeling op alle vlakken, creatief,
motorisch, samenwerken, samen zingen,
boeken lezen en nog veel meer.

Rondje hardlopen.

Als kinderen heerlijk zichzelf zijn.
Genieten van de uitstapjes die we maken
met de kinderen naar de kinderboerderij,
pompoenentuin, bibliotheek enz.

Mijn ouders hebben altijd gezegd: leef je
droom en doe waar je goed in bent en waar
je blij van wordt.

Dichtbij jezelf blijven!!

Bij ons staan de kinderen altijd op nummer
een en ‘ZIEN’ wij wie ze echt zijn en wat ze
nodig hebben.

Om nog heel veel jaren kinderopvang aan
te bieden op deze natuurlijke plek en veel
gezinnen te mogen verwelkomen. Wie weet
wat er nog op mijn pad komt, altijd in voor
een nieuwe ontwikkelingen.

Heb je dromen, ga ervoor en sta goed in je
eigen kracht, dan kom je er zeker. Geniet
vanuit je hart en deel je passie!
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Eén mond. Twee oven

De immense, prachtig gedetailleerde wereldkaart die ooit in 2006 zo ongeveer mijn hele woonkamermuur besloeg, verloor

het op een gegeven moment van nieuwe, veel hippere posters. Vorige week tijdens de verhuizing viel mijn oog weer op de meterslange rol en

besloot ik ‘m mee te nemen naar mijn werk. Voor opnieuw een prominente plek aan de wand, maar nu in de jeugd GGZ-behandelgroep.

De jongens, meiden, alsook de jongeren die nog aan het onderzoeken zijn of ze zich (iberhaupt willen identificeren met één van die categorieén,
verzamelden zich algauw om de met hout afgewerkte gigant. Waar de een verlangde naar ooit de Nederlandse grens over te steken, hadden anderen,
zowel on -als offline, al heel wat werelddelen bezocht.

In de wetenschap dat een dergelijke wereldkaart vaak onmiddellijk voorziet in interessant gespreksvoer, nam ik plaats aan tafel, daar onder Antarctica.
Het gros van de jongeren had perfect helder welke steden en landen ze in de toekomst wilden bezoeken. Een van de jongens was wat minder zeker van
zijn zaak. "k kan nou eenmaal niet overal komen, because, helloo!” zei hij met zijn rechtermondhoek naar boven en druk wijzend naar zijn lichamelijke
voorkomen. Hij doelde daarmee op zijn openlijke homo zijn, iets dat hij sinds een jaar of wat gelukzalig had durven omarmen.

Een andere jongere kon zich knikkend vinden in de woorden van zijn groepsgenoot. Niet vanwege

een voorliefde voor opvallende gezichtspiercings en groen haar, of de zoektocht naar diens

genderidentiteit. Deze jongere was vooral op zoek naar werelddelen waar wederzijds respect en

waardevrij oordelen tot de standaard mogelijkheden behoort.

Ervolgden conversaties die schuurden aan dat thema en verschillende wijsvingers gleden de wereld
over. Ze vlogen via Zuid-Afrika naar Tsjaad, bleven tijdelijk hangen in Iran, zwiepten over en weer
door Rusland. Ze wezen naar plekken in het Midden-Oosten, lanceerden zich naar delen van China,
Noord-Korea en Amerika. Eenmaal bij het noorden van Egypte bleef nog één van de wijsvingers
aarzelend hangen. Een paar dichtgeknepen ogen en een zoekende neus hingen boven ‘GAZA".

We bespraken de op sociale media roulerende, weerzinwekkende beeldfragmenten, waarop te

zien is hoe een groep mannen er enkele vrouwen bij de haren meetrekt en verkracht, naast de dode
lichamen van vriendinnen, moeders en tantes.

Na een ijzingwekkende stilte in de groep, ontstonden er, zoals dat gaat, ook voorzichtig luchtige
gesprekken. Over het hier en nu en wat voor positiefs we, ondanks al onze gevoelens van onmacht
en verdriet, wél kunnen doen. Wél kunnen creéren, wél kunnen voortzetten en wél kunnen
overdragen. Over goed en slecht ging het allang niet meer. Wel over luisteren, begrijpen en hoe men
schouder aan schouder een verschil in welke vorm dan ook, kan ontstijgen.

Daar, onder Antarctica, gonsden sluimerende hoop en verse wijsheden van een krachtige,
grensverleggende generatie. Een werelds gevoel, als je 't mijvraagt.

Maartje Derckx

Goodness Reflex&Relax

Jolanda Peeters (43),
eigenaresse - therapeut

Goodness is een plek waar je terecht kunt
op de momenten dat de balans verstoord is
en je graag meer vitaliteit, gezondheid en
rust wil ervaren. |k behandel reflexzones op
de voeten, onderbenen en oren. Hierdoor
ontstaat er een reactie op andere plaatsen
in het lichaam waardoor het zelf herstel-
lend vermogen wordt gestimuleerd. Daar-
naast werk ik vanuit de traditionele Chinese
geneeswijze op de energiebanen en acu-
punctuurpunten, zodat lichaamsenergie vrij
kan stromen. Gezondheid wordt benaderd
vanuit de totaliteit van de mens; lichaam en
geest worden niet los van elkaar gezien. Een
voetreflexmassage haalt je letterlijk uit je
hoofd!

Ik heb me onder andere gespecialiseerd in
hormonale klachten en alles rondom kinder-
wens, zwangerschap en de bevalling.

Vanuit echte verbinding bijdragen aan
herstel en een aangenaam gevoel voor mijn
cliénten.

www.goodnessreflexenrelax.nl
06-52 54 48 17
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Een koude douche of wandeling in het Weer-
terbos doen wonderen!

Goodness is afgeleid van de straatnaam waar
de praktijk op dit moment gevestigd is: de
Goedenis.

Mijn gezin, cappuccino, ochtendzon, berg-
wandelingen, goed gezelschap en sporten.

Mijn kinderen, Finn en Chloé.

Zelfzorg, innerlijke rust en het behouden
van zachte kracht.

Ik hou van de sfeer van weleer.

Ik ga me verder verdiepen in de invloed van
leefstijl, orthomoleculaire voeding en darm-
gezondheid.

Binnenkort ben ik te vinden op een nieuwe
locatie in Weert:
Kazernelaan 101 @Bloomweert.

Neem het heft in eigen handen. De weg naar
vitaliteit, gezondheid en geluk begint met
een eerste stap!

Kindercentrum
HummelHoeve

Marlous Verboogen (42), eigenaresse

Kindercentrum Hummelhoeve biedt al 15
Jjaar opvang voor kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar oud.

Onze locatie ligt midden in het groene bui-
tengebied van Nederweert. Op vijf minuten
rijden van Weert en Nederweert. Er is alle
ruimte om te spelen, te ontdekken, te groei-
en en te beleven. Hummelhoeve heeft een
eigen natuur ontdek-pad, een avonturenbos,
fruitboomgaard, boerderijdieren en een
blotevoeten pad. Deze omgeving beleven en
ervaren kinderen in alle weersomstandighe-
den en alle seizoenen.

Samen met een fantastisch team van peda-
gogische professionals een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van de kinderen. Het
genieten van de kinderen tijdens het bele-
ven op de Hummelhoeve.

Een fijne wandeling, sporten en op pad met
het gezin. Een wijntje en lekker (uit)eten op
z’n tijd (bourgondische genieter).

Van mijn kinderen Pien (10) en Mies (8), als
zij gelukkig zijn.

Mijn partner Rick.

Het combineren van je gezin en je onderne-
ming. Zorgen voor de juiste balans.

Hard meezingen op Nederlandse muziek.

Meer mensen enthousiast krijgen voor de
groene kinderopvang. Te allen tijde de kwa-
liteit van Hummelhoeve naar een nég hoger
niveau brengen.

“Lummel op zijn tijd”. Lekker niksen. Laat
ballen die je denkt in de lucht te moeten
houden maar eens rollen, dan gebeuren de
mooiste dingen.

-

www.hummelhoeve.nl
0495-585 489
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Fleur's Beauty

Fleur Slaats-Kierkels(38), eigenaresse

In mijn salon verzorg ik permanente make-
up voor o.a. wenkbrauwen, verschillende
soorten eyeliners en lippen. Ook kun je bij
mij terecht voor fine line tattoo art.

Ik ga en sta voor perfectie en maatwerk!
leder gezicht is uniek, ik bekijk samen met de
klant wat het beste past bij het gezicht. Met
de juiste techniek een subtiele wenkbrauw,
eyeliner of lippen pigmenteren zorgt voor
een natuurlijke uitstraling. Het hoeft er dus
helemaal niet ‘nep’ uit te zien. Ik ben altijd
op de hoogte van de nieuwste technieken
omdat ik naast mijn salon ook als docente van
Nouveau Contour Nederland de opleidingen
permanente make-up en fine line art verzorg.

"I
www.fleursbeautyweert.nl
06-12887675

PN

De reactie van mijn klanten wanneer ze zien
hoe de permanente make-up hun uitstraling
positief benadrukt. Denk aan het optisch
liften van een wenkbrauw. Dit zorgt voor
een meer ‘open’ blik.

Een uurtje sporten en leuke dingen doen
met manlief, onze kids of met vrienden.

Voor het vertrouwen dat klanten in mij
hebben. Vaak vinden ze het spannend maar
wanneer ze het resultaat zien zijn ze zo

blij en dankbaar. De dames die deze (semi)
permanente make-up kiezen vertrouwen iets
belangrijks zoals hun aanblik en uitstraling
aan mij toe.

Mijn vader, moeder en mijn man. Alle drie
ondernemer.

De balans tussen werk en privé.
Chocolade en een wijntje.

Uitbreiding van mijn salon met nog meer
verschillende beautyactiviteiten.

Op de foto heb ik enkel een beetje mascara
en rouge. De wenkbrauwen , de eyeliner en
lippen zijn puur permanente make-up. Dat
scheelt een hoop tijd in de ochtend.
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kunst cultuur hlstune

Het land Men

Een hobby die al mijn vrije tijd in beslag neemt, is niet
alleen mountainbiken, maar ook het creéren van nieuwe
routes.

Dit is een manier om te reizen, interessante plaatsen te
bezoeken en je buiten de wegen met druk verkeer te
bewegen: door bossen en velden. Ik vind het saai om
elke keer dezelfde paden te rijden, dus ik probeer voor
elke reis op zijn minst een gedeeltelijk unieke route te
maken.
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Ik had veel vrienden in Oekraine en we reisden elk week-
end door het land. De langste route duurde twee weken
en was 1.500 km lang, van West- naar Oost-Oekraine.
Nadat ik in april 2021 naar Nederland ben verhuisd, ont-
dek ik dit land via mijn hobby.

Er is nauwelijks een fietsvriendelijker land ter wereld,
dus reizen door Nederland is voor mij echt een plezier.
Bovendien helpt deze hobby mij bij mijn vrijwilligers-
werk. Ik fiets met de mensen die in het zorgcentrum wo-
nen, op een rolstoelfiets of op een duofiets.

Ik ben blij dat ik andere mensen op die manier een stukje
vreugde kan schenken. Ik fiets meestal alleen, maar ik
hoop snel meer vrienden te maken.

Anana

Tips voor deze rubriek? Mail de redacteur, Mathilde Dominikowski - dominikowski@hlvw.nl
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Een goed afscheid daar haal je kmcb\t wt Goed terugkuken op de wtvaart ook, je kunt het tenslotte niet overdoen i =
Nadat ik jaren met plezier in diverse funcnes en branches had gewerkt groe|de de behoefte om écht iets voor anderen te kunnen betekenen op een 3:'-’.
persoonlijke manier. Uit eigen ervaring weet ik hoe overweldigend en puur de dagen na een overlijden zijn en hoe fijn het is om dan te terug te kunnen g
vallen op iemand die je ondersteunt en begeleidt in deze intensieve periode. Mijn opa overleed in 2003 en ik was nauw betrokken bij het vormgeven
van zijn uitvaart. Het was tijdens deze periode dat mijn interesse voor de uitvaartbranche werd gewekt, het zaadje was geplant. Het was echter pas
in november 2021 dat mijn leven een keerpunt bereikte. Mijn vader overleed na een ziekbed van 15 maanden.
ool At 2 - ey e "
Dit was een heel intense periode maar deze bracht ook mooie en open gesprekken h
met zich mee. Mijn vader (ons pap, zoals wij in Brabant zeggen) en ik spraken over hoe
hij zijn afscheid voor zich zag. Wij legden zijn wensen vast: zijn keuze voor euthanasie,
de bloemen, de muziek, wie hem naar binnen zou begeleiden. Ondanks dat het zwaar
was hebben wij ook veel gelachen in de periode voor zijn overlijden. Ik vertelde hem
in die tijd ook hoe graag ik in de uitvaartbranche wilde werken. Hij gaf mij daarin het
_volgende advies: “Maak er werk van. Ik stuur je wel bij van boven als het nodig is,” zei
® hij met een knipoog.

. En zo geschiedde, toen ik in april 2022 in gesprek raakte met een kennis en hem ver-
‘telde over mijn wens om in de uitvaartbranche te gaan werken, wist hij mij in contact te 5.
brengen met familie Van Deursen. Hier heb ik de kans gekregen om intern opgeleid te oad
. worden tot uitvaartleidster en deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. ";*‘
_J Inmiddels ben ik bijna anderhalf jaar werkzaam bij Van Deursen Uitvaartverzorging. " ' W
y |k vind het heel bijzonder en mooi om families te mogen begeleiden bij het afscheid
nemen van degene die zij moeten missen. Het is fijn om een stukje met de familie mee
te mogen lopen, te luisteren, mensen te inspireren, zorg uit handen te nemen en samen L \
te zorgen voor een mooi, respectvol en warm afscheid. [« A
| Met mijn collega’s werk ik nauw samen, zijn er korte lijntjes en dragen wij zorg voor een }i
B afscheid zoals de nabestaanden dat voor ogen hebben. Goed afscheid nemen geeft |
kracht, goed terugkijken op de uitvaart ook, je kunt het tenslotte niet overdoen. !
Na meer dan 20 jaar vaste werktijden te hebben gehad, was de overgang naar flexibele
werktijden in het begin even wennen, en niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin.
Deze verandering weegt echter niet op tegen de ongelooflijke voldoening die het werk —_
mij geeft. |k kan zeggen dat ik mijn plek heb gevonden en ben blij dat ik ons pap zijn
advies heb opgevolgd.

s d
‘u"" www.vandeursen-uitvaart.nl

informatie@vandeursen-uitvaart.nl

Van Deursen 0495533322

- Rosie van Bussel, uitvaartleidster UITVAARTVERZORGING
L] i & 3

FulPhil

Phil Stals (36), Doorbraakcoach

FulPhil staat voor samenbrengen, verbinden
en verdiepen. Dit doe ik door 1:1 coaching,
familieopstellingen, events én met het
FulPhil Membership.

Ik coach op het onderbewustzijn en niet
cognitief. Dus niet op het doen, maar op
zijnsniveau. We pellen de laagjes af die niet
van jou zijn om terug te komen bij wie jij
in je kern bent. Hierdoor creéer je meer
innerlijke rust, lichtheid, ruimte en (keuze)
vrijheid. In plaats van je te laten leven, kun
je leven.

Anderen de magie te laten ervaren van in-
nerlijk werk. Het is met het hoofd vaak niet
te bevatten en is zo krachtig. Het werkt ook
door in de relaties met anderen.

Door de natuur in te gaan, een bad te nemen
of leuke dingen te doen met mijn gezin of
vriendinnen.

www. fulphil.nl
06-23 20 67 49

Els van Laecke, mijn leermeester, waar ik
mijn opleidingen heb gevolgd en die me
heeft helpen ontdekken wat ik de wereld
mag brengen.

Momenten van stilte creéren om in te
checken bij zichzelf en te voelen wat zij
daadwerkelijk nodig hebben (onafhankelijk
van de meningen van anderen of van hoe het
‘hoort’).

Kerstfilms bingen.

Een community opbouwen van vrouwen die
samen met elkaar en vanuit authenticiteit
willen blijven groeien. FulPhil als brand,
een familie, waarin je kunt thuiskomen bij
jezelf.

Ik gun het je om helemaal jezelf te mogen
zijn. Niet perfect, wél authentiek, met alles
erop en eraan. Je bent van harte welkom als
jij weer dichter bij jezelf wilt komen.

Bloomm Coaching

Marieke Saes (42), loopbaancoach

Ik help mensen met het terugvinden van
hun werkplezier. Mensen die heel graag iets
anders zouden willen doen, maar gewoon
niet weten waar ze dan wel blij van worden.
Daarnaast help ik mensen die hulp kunnen
gebruiken bij het benaderen van de arbeids-
markt. Daarbij kun je denken aan mensen
die (inmiddels) wel heel goed weten op
welke plek ze zouden willen werken, maar
niet weten hoe ze er tussen kunnen komen.

Vooral in de aanpak. Er zijn veel verschil-
lende manieren om een loopbaanadvies te
geven, maar ik kijk vooral naar de basis. Wie
ben je? Hoe ben je op de plek gekomen waar
je nu staat (persoonlijk en zakelijk). Waar
ben je goed in en waarin niet? Waar sta je
voor? Pas dan komt ‘wat past er dan bij de
persoon die je bent en wilt zijn’. Dat geeft
niet alleen een leuke nieuwe plek, maar
vooral een plek waar je in past en vooral
ook het stukje vertrouwen in jezelf wat bij
aanvang vaak ontbreekt.

Het grote verschil tussen hoe mensen bin-
nenkomen en hoe mensen de deur uit gaan.
Van twijfel tot bloei.

Mensen helpen in hun ontwikkeling. Een lach
op ieders gezicht.

In mijn geval is dat vooral het loslaten van
mijn perfectionisme. Accepteren dat er af
en toe eens een bal valt en daar dan niets
van hoeven te vinden. Net zo’n mooie uitda-
ging voor mannen overigens.

Ik zou nog heel graag een studie doen over
de ontwikkeling van het brein van puber tot
en met volwassen.

Choose kindness and laugh often.

www.bloomrhcoaching.nl
06-31 78 51 55
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Active Personal Training

Nicole Timmerman-Smits (54), eigenaar,
personal trainer en voedingscoach

Active Personal Training is gespecialiseerd

in personal trainingen, voeding en coaching.

Daarnaast bieden we gevarieerde groepstrai-
ningen in kleinere groepen in onze studio en
buiten in de natuur.

www.activept.nl
06-22 12 94 56
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Persoonlijke begeleiding, ddt is onze kracht.
Zowel tijdens de personal trainingen als in
de groepslessen krijg je altijd de aandacht
die jij nodig hebt en verdient. Personal trai-
ning is bij mij ook écht een op een, buiten
het zicht van andere sporters.

Al onze trainingen zijn heel afwisselend

en toegankelijk voor zowel beginnende als
gevorderde sporters, van jong tot oud.

Niets is mooier dan het begeleiden, inspire-
ren en motiveren van mensen op weg naar
een gezondere leefstijl. Samen werken aan
persoonlijke doelen, zowel fysiek als men-
taal, dddr word ik gelukkig van.

Ik zoek altijd naar een goede balans tussen
bewegen en ontspannen. |k kan afschakelen
door een korte meditatie, maar vind het ook
heerlijk om te wandelen in de natuur. Daar-
naast geniet ik van mooie muziek en sociale
activiteiten met familie en vrienden. Samen
herinneringen maken.

Mijn ouders hadden een eigen bakkerszaak.

Zij hebben mij de passie voor het onderne-

men meegegeven, daar ben ik ze nog steeds
dankbaar voor.

Ik wil mijn kennis en ervaring blijven delen
en zoveel mogelijk mensen de voordelen
laten ervaren van een gezonde leefstijl.
Bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend
moeten zijn. lets om van te genieten.

Blijf in beweging en zorg voor een gezond
voedingspatroon. Voor een optimaal resul-
taat is het ook belangrijk dat je wandelen,
conditie- én spiertraining met elkaar combi-
neert. Zo blijf je fit en vitaal, ook op latere
leeftijd!
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Landelijk wonen in Heiveld

20 nieuwbouwwoningen

In het landelijke dorpje Altweerterheide wordt woonplan Heiveld gerealiseerd. Woonplan Heiveld heeft een gevarieerd
woningaanbod voor groen wonen in een hechte en gezellige gemeenschap. Een woonplek waar alles op z’n plek valt.
De woningen worden gerealiseerd rondom een gezamenlijk binnenplein met fraaie groene wadi
die zorgt voor een goede waterafvoer. De woningen zijn energiezuinig, hebben geen gasverbuik en zijn voorzien van een
warmtepomp en zonnepanelen. Bovendien zijn de woningen ingericht met een complete keuken voorzien van alle
benodigde apparatuur én is er gebruik gemaakt van onderhoudsarme materialen zoals kunststof kozijnen.

| Verkoop

2 vrijstaande woningen en 8 ruime tweekappers
Prijzen van € 375.000,- tot € 435.000,-

Het gevarieerde woonplan bestaat uit:

4 sociale rij- en hoekwoningen
Prijzen van € 270.000,- tot € 280.000,-

Sociale hoek- en rijwoningen en levensloopbestendige woningen.

‘ | Saelmans Makelaardij
Onzelievevrouwestraat 2
6004 AC Weert
T.0495-533 893

R
\
www.saelmans.nl

WONINGMAKELAARDIJ
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Verkoop

Tweekappers en vrijstaande woningen.

Dwars Makelaars vestiging Weert
Emmasingel 5

6001 BA Weert

T.0495-537 599
www.dwarsmakelaars.nl

i if “.“ ‘( ﬁ .I "‘F

6 levensloopbestendige semi-bungalows
Prijzen van € 387.000,- tot € 409.000,-

DWARS

MAKELAARS

Guirlande
Wonen & Lifestyle

Inge Palmen (50), eigenaar

Leef je droom

Guirlande is een winkel met huisgeuren,
woondecoratie, parfum, sieraden etc. Een
aantal sterke merken creéren de basis van
een assortiment waar iedereen iets leuks
kan vinden voor zichzelf of als cadeau. Het
leuke is om uitstapjes te maken naar minder
bekende merken met leuke items.

Tevreden klanten geven zoveel energie. Het

maakt niet uit of zij iets kopen, een positief
bezoek aan de winkel geeft veel voldoening.
En mijn team natuurlijk.

Ontspannen is een woord dat niet echt in
mijn systeem past, ik geloof dat als ik lek-
ker werk ik ook aan het ontspannen ben.
Daarnaast zorgen een terrasje met koffie
voor het werk en een boek na het werk voor
ontspanning.

FraL ey

www.guirlandewonen.com
0495-56 22 05
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Mijn ouders natuurlijk, zij zaten beiden in
een textielbranche. Door hen zit onvermoei-
baar doorgaan met vernieuwen ook in mijn
genen. De creativiteit van mijn moeder was
geweldig, het nuchtere nadenken met mijn
vader over ondernemersvragen heeft mij
veel gebracht.

Een moeilijke vraag als je in je achterhoofd
houdt dat ik het bedrijf over een jaar of
tien graag wil overdragen aan een nieuwe ei-
genaar die mijn droom wil doorzetten. Maar
de komende tien jaar gaan mijn team en ik
Guirlande nog meer op de kaart zetten.

Ik denk dat de naam ‘Guirlande’ voor velen
een vraagteken is. Mensen denken dat het
verkeerd gespeld is. Maar Guirlande heeft
niets te maken met het assortiment van nu,
maar met het begin van de onderneming.
Guirlande betekent ‘groene kerstslinger’.
Dit paste bij het bedrijf toen ik in 1996 als
bloemist begon in Stramproy. Na 18 jaar was
het lichamelijk niet meer mogelijk en zijn
we overgestapt op een nieuw concept. De
naam is gewoon gebleven.

MOOI pmu & mua

Caroline Smolenaers - van Hoorn (42)
eigenaresse,
permanent make-up specialist

Bij mij kun je terecht voor permanente
make-up zoals powderbrows, hairstrokes,
(shaded) eyeliner of shaded lipliner.

Mijn mening is dat je kwaliteit kan leveren
als je focus hebt. Mijn focus ligt enkel op
permanente make-up. Niets anders.

De reacties van klanten. Ik vind het zo fijn
als ik een dame kan helpen en ze vervolgens
tevreden de deur uit gaat. Of dat nu is zodat
ze niet elke dag haar wenkbrauwen moet
bijtekenen, haar bleke lippen weer kleur en
definitie hebben of dat ik haar gezicht weer
compleet maak, het geeft allemaal positieve
energie. ‘Dit had ik veel eerder moeten
doen!’ is een veelvoorkomende uitspraak in
mijn salon.

Mijn werk is ontspanning voor mij, gelukkig.
Maar quality time met mijn gezin vind ik
heel fijn. Zoveel mogelijk genieten van elk
moment dat je samen hebt.

Dat ik in 2016 de beslissing heb genomen om
voor mezelf te kiezen en MOOI ben gestart.
Mijn ‘werk’ voelt niet als werk. Ik help men-
sen, maak ze blij! Ik heb geen stress of druk
om me heen. Ondertussen blijf ik bij mezelf
en luister naar mezelf en ik doe wat ik het
allerliefste doe.

De individuele schoonheid van de vrouw.
Geen gezicht is hetzelfde!

Make-up shoppen haha!

Ontwikkeling, ook in dit vak. Je bent nooit
uitgeleerd.

Luister naar je jezelf, je weet zelf het beste
wat goed voor je is.

www. mooi-pmu.nl
06-23 6194 10
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DB Studiebegeleiding

Dayenne Bakker (37), eigenaresse

Onze expertise zit in huiswerkbegeleiding
en bijles.

Wij begeleiden middelbare scholieren en
basisschoolleerlingen naar meer structuur
en leren leren. Ook ondersteunen we met
vakinhoudelijke kennis van alle vakken op
elk niveau.

www.dbstudiebegeleiding.nl
06-25 30 54 25
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Ik breng samen met de leerling meer struc-
tuur aan in het maken en leren van huis-
werk. Ik ben aanspreekpunt voor leerling,
ouder en ons team van studiebegeleiders en
bijlesdocenten.

Voor de leerlingen ‘het koekje, de thee en
een luisterend oor’ zijn na een lange dag
school. Om ze vervolgens te motiveren aan
de slag te gaan zodat ze ’s avonds tijd heb-
ben voor sport en ontspanning.

Lekker meezingen in de auto, avondeten met
aandacht voor mijn gezin, sporten, wandelen
en lezen.

Complimenten als deze, want het draait
niet alleen om huiswerk maken of leren
leren. Het is alles wat ik een leerling mee
kan geven in zijn of haar ontwikkeling. ‘Mijn
zoon heeft prestaties geleverd waarvan hij
dacht dat het niet mogelijk was. De immer
positieve houding van Dayenne heeft een
grote rol gespeeld in de totale ontwikkeling
van onze zoon.’

Het is echt een vak en af en toe een roller-
coaster aan emoties.

Droom groot, steun elkaar, vraag hulp en
je hoeft niet alles alleen te doen. Daarom
startte ik onlangs samen met Monique Jans-
sen businessclub S.H.I.N.E.

When the plan doesn’t work, change the
plan, not the goal.

Nog veel meer leerlingen helpen...

Als je iets wilt, ga ervoor. ledereen was ooit
een beginner! Go for it!
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Ditte Kuijpers in Portland USA:
‘Niet alles wordt gezegd met woorden’

e

Door Monique van den Brandt

Aanvankelijk voelde Ditte Kuijpers (42) er niets voor om naar Amerika
te verhuizen om te gaan werken op het hoofdkantoor van Nike. Telkens
ging ze een paar weken naar de World Headquarters in Portland om
vervolgens gauw terug te keren naar haar lekker leventje in Nederland.
Ditte: “lk moest er op dat moment echt niet aan denken. Het leek me
helemaal niets. Het werken in die cultuur niet en het wonen daar nog
minder. Natuurlijk vond ik de Amerikanen ook wat raar en begreep ik
de helft van de tijd niet wat ze bedoelden.” Toch woont ze nu alweer
bijna tien jaar in de USA, samen met haar partner Bas (43) en dochtertje
Kiki (3). Ze ontwerpt Nike-voetbalschoenen voor World Cup Collecties

tot productontwerp. Een aan-
tal voorbeelden van schoenen waar ik
aan heb gewerkt zijn de voetbalschoe-

en sterspelers als Christiano Ronaldo en Ronaldinho.

Heerlijk geluid van
Bambitreffen

Het geluid van motoren tijdens het
jaarlijkse Bambitreffen is iets waar
Ditte graag aan terugdenkt. “Wan-
neer de motoren over de singel kwa-
men, kon ik dat vanuit onze tuin aan
de Egmondstraat horen en rende dan
zo snel mogelijk richting de stad om
ze te zien. Ik was toen nog jong, maar
die liefde voor het geluid is altijd ge-
bleven. Het heeft ervoor gezorgd dat
ik zelf m’n motorrijbewijs heb gehaald
en in Portland mijn eerste eigen mo-
tor heb gekocht. Toen ik hier voor het
eerst door het prachtige landschap
reed, over bergen naar de kust, voel-
de dat echt onwerkelijk.”

‘Beam me up’

Bospop, Carnaval en Kermis. Ditte
was erbij en heeft overal goede herin-
neringen aan. Ook toen ze niet meer
in Weert woonde, kwam ze regelma-
tig voor deze evenementen terug om
te eindigen in de gezellige kelderbar
van de ZigZag. “Als iemand me kon
teleporteren dan zou ik nog jaarlijks
terugkomen”, zegt Ditte enthousiast.
Buiten school ging ze naar de mu-
ziekschool voor pianoles en volgde ze
toneellessen. Ze deed met een eigen
band mee aan Van Hornepop. “Bij ons
thuis en in de familie was er altijd veel
muziek. Zingen is iets wat ik ook nog
steeds doe in mijn vrije tijd.” Maar er
moest natuurlijk ook wat bijverdiend
worden: “lk heb veel te veel jaren af-
gewassen bij het Bruine Paard (nu de
Umbelder), ik denk dat ik me wel een
professioneel afwasser kon noemen”,
lacht Ditte.

Sprong in het diepe

Na de Design Academy in Eindhoven
gaat Ditte werken als colour desig-
ner bij Akzo Nobel in Sassenheim. Ze
doet hier kleurcollecties- en trendon-
derzoek voor bijvoorbeeld Flexa verf.
Na twee jaar gaat ze aan de slag als
color designer bij het Europese hoofd-
kantoor van Nike in Hilversum. “Kort
gezegd voorzag ik daar elk seizoen
vele schoenen van kleur.” Al vrij snel
daarna vragen ze Ditte of ze interes-
se heeft om te gaan werken op het
hoofdkantoor en of ze naar Amerika
wil verhuizen. Ditte voelt daar niets
voor. “lk had in Hilversum een super-
leuke baan en samen met Bas een fijn
huisje in Utrecht. Ons gezellig leven-
tje in Nederland wilde ik niet kwijt.”
Maar na een paar jaar lijkt de optie
om naar Amerika te gaan opeens wel
interessant. Ditte: “lk was klaar voor
iets nieuws en wilde een grote ver-
andering op alle vlakken. Het voelde
als ‘nu of nooit’ en opeens werd het
heel makkelijk om de vooroordelen
over Amerika en alle mogelijke ang-
sten en bezorgdheden aan de kant te
zetten. De beslissing om te gaan werd
snel gemaakt. In november 2013 infor-
meerde ik of the World Headquarters
nog interesse in me had en een maand
later had ik een baan. Na nog een paar
maanden visa regelen vertrok ik in
mei 2014 naar Portland, Oregon. Bas
volgde anderhalf jaar later. Het is ’n
avontuur geworden dat ik nooit zou
hebben willen missen.”

Verraderlijk anders

Als Ditte in Amerika aankomt is ze
vastbesloten om dit avontuur te la-
ten slagen. Ditte: “lk kijk terug op
dat eerste jaar hier als het beste jaar
van mijn leven. Als je een kans krijgt
om jezelf opnieuw uit te vinden is dat
heel bijzonder. Dit was niet als een
vakantie, ook al dacht ik in eerste
instantie voor kortere tijd te gaan.
Ik wilde alles doen wat nodig was om
hier succesvol te kunnen wonen en
werken. |k geloofde dat dat de enige
manier was om deze grote veran-

dering te laten slagen. Ik moest een
fijne woonplek en nieuwe bezigheden
vinden, vrienden maken en de nieuwe
(werk)cultuur  begrijpen. Cultureel
dacht ik dat het heel gemakkelijk
zou zijn; een Westers land, iedereen
spreekt Engels. Maar dat was nou juist
het verraderlijke; het lijkt hetzelfde,
maar vaak worden dingen heel anders
geinterpreteerd of bedoeld. Niet al-
les wordt gezegd met woorden. Mijn

grootste frustratie was dat ik me nog
niet kon uitdrukken in het Engels op
een manier waarbij ik me mezelf voel-
de. Als ik eens een keer iets grappigs
wilde zeggen, dan kwam dat in het
Engels toch niet helemaal uit de verf.”

Ontwerpen voor sterspelers
In totaal werkt Ditte nu alweer zeven-
tien jaar voor Nike. “Mijn taken heb-
ben altijd te maken met het ontwerpen
van schoenen; van kleur en materiaal

nen voor de 2018 World Cup Collectie
en ‘signature-schoenen’ voor voetbal-
lers als Cristiano Ronaldo, Ronaldinho
en Sergio Ramos. De afgelopen jaren
heb ik vooral aan veel Nike Air Max
schoenen bijgedragen, bijvoorbeeld
de Nike Vapormax voor de Tokyo
Olympics”, vertelt Ditte trots. “Op dit
moment werk ik als design director
binnen Nikes innovatie afdeling; de af-
deling waar ik zo graag wilde werken
voordat ik hiernaartoe verhuisde. We
werken aan Lifestyle producten zoals
wederom Nike Air Max, maar nu ver-
der in de toekomst, voor 2028, 2030
en daarna.”

Onrust in Oregon
Het leven in Oregon bevalt Ditte en
Bas prima. De staat Oregon heeft
een geweldige natuur en Portland
is groen, milieubewust, fiets- en
wandelvriendelijk. De mensen zijn
vriendelijk, relaxed en casual. Ditte:
“Naast Nike zijn hier nog meer out-
door/athletic-bedrijven en dat zie je
terug in de stad. Mensen leven hier
een gezonde levensstijl, in tegenstel-
ling tot sommige andere plekken in de
US. In Portland is ook veel ruimte voor
alternatieve leefwijzen en expressie.
Mensen leven hier hun leven en doen
wat ze moeten doen.” Toch was het
niet alleen maar rozengeur en mane-
schijn. Ditte vertelt daarover: “2020
was, zoals voor zovelen, een heel
stressvol jaar. Eind maart beviel ik
van onze dochter Kiki, precies aan het
begin van de pandemie. De regels in
het ziekenhuis veranderden met het
uur. In Amerika en Portland hadden
we niet alleen te maken met corona.
Er was ook veel politieke en civiele
onrust. De moord op George Floyd,
Black lives Matter-protesten, Trump
die vaak nog wat olie op het vuur gooi-
de en wederom voor president wilde

gaan. Portland is voor Amerikaanse
begrippen een heel linkse stad en
protesten gingen er hier hard aan toe.
Er waren veel botsingen tussen links
Portland en rechts-extremisten van
buiten Portland. Downtown was een
no-go area, alles was dichtgetimmerd
en avonden achter elkaar waren er
rellen. We wonen in een rustige buurt
maar aan een doorlopende straat waar
vele avonden massa’s mensen protes-
terend voorbijkwamen. Mensen waren
boos, heel erg boos. Vaak was er bij
de protesten duidelijk vertoon van
vuurwapens, maandenlang cirkelden
er ’s nachts kleine politievliegtuigjes
boven onze buurt om alle onrust in de
gaten te houden. Als kersverse moe-
der met een baby van een paar maan-
den heb ik me heel onveilig gevoeld
en opeens ook gevangen in een land
wat ik op politiek gebied toch moeilijk
kan begrijpen.”

Gewoon aardig

In het begin dacht Ditte nog dat Ame-
rikanen wat ‘raar’ waren en begreep
hen niet. Dat is nu wel anders. Ditte:
“Mensen zijn hier aardig en de service
in winkels of restaurants is vriende-
lijk. Ik weet dat Nederlanders vaak

zeggen dat Amerikanen ‘fake’ zijn,
aardig doen en het niet menen. Ik ben
nu van mening dat er niets mis is met
gewoon een beetje aardig zijn, zeggen
als je iets waardeert of mooi vindt. Ik
moet zeggen dat ik de Weertse vrien-
delijkheid ook zeker kan waarderen.
De landing op Schiphol daarentegen
voelt vaak een beetje als een koude
douche.”

Het perfecte leven

In hoeverre verschilt het leven dat
ze in de USA leiden van het leven in
Nederland? “In Amerika heb je veel
persoonlijke vrijheid en verantwoor-
delijkheid. Mensen zijn druk met het
creéren van hun perfecte leven en
de toekomst en regelen dat zelf, er
is geen overheid die ze daarvoor ver-
antwoordelijk achten. Om hier oud
te worden en je kinderen te laten
studeren heb je veel geld nodig, dus
vandaar dat Amerikanen lange dagen
werken en anders denken over geld.
In Nederland werken veel vrouwen en
mannen parttime, hier is dat niet ge-
bruikelijk. Na een zwangerschap is de
standaard om weer zo snel mogelijk
terug aan het werk te gaan. Gelukkig
is Nike een modern bedrijf met heel
goeie benefits waardoor ik de eer-
ste zes maanden fulltime bij Kiki kon
blijven. In Amerika zijn de contrasten
groot, het leven is hier geweldig als
je voor jezelf kunt zorgen, als je het
goed voor elkaar hebt qua gezond-
heid, vrienden/familie en financieel.
Maar heb je pech in het leven dan kan
het hier zwaar zijn. |k zie dingen die
schrijnend zijn en die je in Nederland
niet tegenkomt. Daardoor kijk ik nu
naar Nederland als een plek waar we
het heel goed hebben”, sluit Ditte af.

Tips voor deze rubriek? Mail de

redacteur, Monique van den Brandt

monique@vandenbrandt.eu
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is geen zwakte, het is juist een sterkte’

Al maanden liep de omzet van zijn bedrijf terug terwijl de kosten bleven stijgen. Hij was erg onrustig en sliep slecht. Durfde er
ook met niet veel mensen over te praten en wilde niet dat hij als ondernemer zou falen. Maar rekeningen stapelden zich op en ook
de belastingaanslag bleef onbetaald. Zijn accountant kon of wilde hem niet helpen en professionele hulp kon hij niet betalen. Hij
kreeg allerlei fysieke klachten, zag geen licht meer aan het eind van de tunnel en plotseling stond de deurwaarder op de mat. Deze
wees hem op het bestaan van het OKB. “Het wat?”, vroeg de ondernemer. “Het Ondernemersklankbord”, duidde de deurwaarder.
Nu, anderhalf jaar later, is hij grotendeels uit de problemen en ziet hij weer toekomst voor zichzelf en zijn bedrijf. Het OKB dus. Het

Ondernemersklankbord.

Al ruim 43 jaar bestaat deze organisatie, die in
1980 werd opgericht om ondernemers te begelei-
den en te adviseren bij diverse vraagstukken. Het
OKB bestaat uit ruim 300 adviseurs, waarvan 30
in heel Limburg, allen met ondernemerservaring.
Het zijn oud-ondernemers, -managers of specia-
listen uit een specifiek vakgebied. Afhankelijk van
de vraag of behoefte van de ondernemer wordt
een passende adviseur gezocht van wie de exper-
tise aansluit bij de hulpvraag. Het bijzondere is
dat de kennis vrijwillig en belangeloos wordt ge-

deeld. Het OKB is objectief, heeft geen oordeel
en zeker geen belang. Zij luisteren, nemen je als
ondernemer serieus en kijken hoe problemen zijn
op te lossen of hoe kansen zijn te verzilveren.

Voor elk vraagstuk is er een adviseur
Twee van deze adviseurs, beiden afkomstig uit
Weert, zijn Hans Holtus en Karl-Heinz Loffelsen-
der. Zij hebben ieder een andere achtergrond en
zodoende verschillende expertises en kennisge-
bieden. Karl-Heinz: “De vragen van ondernemers

zijn zeer divers. Dat kunnen financiéle problemen
zijn die ze zelf niet meer opgelost krijgen. Maar
ook starters, pop-ups of bedrijven die willen uit-
breiden of fuseren. Ook ondernemingen die gaan
herstructureren of moeten reorganiseren klop-
pen bij ons aan. Voor alle vraagstukken hebben
wij bij het OKB specialisten beschikbaar.” Zijn
collega-adviseur Hans Holtus vult aan: “Wat je
vraag ook is, jouw adviseur heeft verstand van
zaken én ondernemerservaring. Het mooie is dat
de inzet van het OKB gratis is. Wij als adviseurs

doen dit werk vrijwillig en de organisatie wordt
gesubsidieerd door het ministerie van Economi-
sche Zaken. Het OKB werkt ook samen met de
Kamer van Koophandel, gemeentes, MKB en heeft
goede afspraken met de Belastingdienst. Alles om
groter leed bij ondernemers te voorkomen. Daar-
naast zijn wij objectief en neutraal. Wij hebben
geen winstoogmerk, zijn onafhankelijk en dus
op de hand van de ondernemer. Met ons kunnen
ze klankborden, vandaar onze naam. En klank-
borden is veel waard, terwijl het nu nog geheel
gratis is.” Vanaf 2024 wordt er een kleine donatie
gevraagd van 200 euro voor een heel traject.

Trek op tijd aan de bel,
het voorkomt veel leed

Schaamtegevoel

Karl-Heinz: “Op dit moment is het merendeel
van de vraagstukken gerelateerd aan financiéle
problemen waar ondernemers in terecht zijn ge-
komen. Door de coronacrisis van de afgelopen
jaren en de huidige problemen in Oekraine en
de gestegen energieprijzen, hebben veel onder-
nemers het moeilijk tot erg zwaar. Het is soms
lastig om het hoofd boven water te houden. Wat
we helaas te vaak ervaren is dat men te lang
wacht met aan de bel trekken. Vaak wordt ge-
probeerd eerst alles zelf te doen om het pro-
bleem op te lossen. Of om het niet aan te kijken:
de zogeheten struisvogelpolitiek. Maar helaas
gaat het probleem niet vanzelf over.” Hans Hol-
tus die al ruim vijf jaar adviseur is bij OKB, licht
dit probleem verder toe: “Er is nog steeds een
schaamtegevoel. Ondernemers vinden het heel
lastig om te accepteren en toe te geven dat het
slecht gaat. Terwijl het vaak door externe fac-
toren komt. Maar wanneer ze té lang wachten
worden de problemen vaak alleen maar groter.
Daarnaast weten ze niet van het bestaan van
onze organisatie. Dus ik wil hier ondernemers
die op dit moment in financiéle moeilijkheden
zitten oproepen: Wacht niet tot het water je
aan de lippen staat, maar klop aan.”

Zoals eerder aangegeven zit niet elke onderne-
mer die hulp vraagt bij het OKB in zwaar weer.
Wij helpen ook veel bij bedrijfseconomische
vraagstukken, uitbreiden of verkopen. Of boek-
houdkundige problemen. Groeistuipen. HR-on-
derwerpen en juridische vraagstukken. Door de
diversiteit van specialisten kan het OKB op nage-
noeg elk vlak hulp bieden.

Adviestraject

Hoe gaat zo’n traject in zijn werk? De aanvraag
komt binnen op het hoofdkantoor van het OKB
in Den Haag. Daar worden ze verdeeld over de
regio’s. Na een intake wordt het probleem in
kaart gebracht en er wordt direct gekeken welke
adviseur(s) het beste ingeschakeld kan worden.
Zij luisteren naar de ondernemer of het onderne-
merspaar. Met elkaar wordt de situatie inzichtelijk

Wil jij zzp’er worden?

Het aantal zzp'ers in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de
120.000 en 140.000 Nederlanders een eigen bedrijf. En maar liefst 95% start

ve Qe <= 7

? De adviseurs Karl-Heinz Loffelsender en Hans Holtu;.
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OKB-adyviseurs
spreken de taal van de
ondernemer

gemaakt. Inzicht geeft ook aan welke vervolgstap-
pen het beste gezet kunnen worden. Op deze ma-
nier kan een ondernemer een route bepalen die
het beste past bij hem en zijn onderneming. Sa-
men met de adviseur wordt dan het adviestraject
besproken en organisaties of instellingen bena-
derd die de ondernemer kunnen bijstaan. De er-
varing is dat het luisteren naar het probleem - het
zogeheten klankborden - al vaak opluchting geeft
bij de ondernemer. Hij draagt het niet meer al-
leen, hij maakt het bespreekbaar en er wordt met
hem meegedacht. De gesprekken kunnen plaats-
vinden bij de ondernemer thuis of op kantoor. Als
dat niet gewenst is, gebeurt het elders. Maar wel
face-to-face. Er zijn zoveel gesprekken als de on-
dernemer wil. Uiteraard is alles strikt vertrouwe-
lijk. Het OKB heeft hiervoor enkele kernwaarden:
integriteit, empathie, respect en onbaatzuchtig-
heid. Een adviestraject duurt zes maanden en kan
naar behoefte meerdere keren verlengd worden
met zes maanden.

Doorgaan of stoppen?

Het loopt ook wel eens minder goed af. Daar heeft
een ondernemer ook hulp en advies bij nodig.
Hans: “Bij problemen is het doel dat de onder-
nemer er zo goed mogelijk uitkomt. Wanneer een
bedrijf echt in een heel slechte situatie verkeert,
wordt er door deskundigen beoordeeld of het be-
drijf levensvatbaar is. Is dat niet het geval dan
komt de vraag: Is het wel verstandig om door te
gaan of is het wellicht beter om te stoppen? Ook in
dat traject staan wij de ondernemer bij. We pro-
beren de financiéle schade dan zoveel mogelijk te
beperken. We verwijzen naar professionele par-
tijen voor eventuele vervolgstappen. Bijvoorbeeld

als zzp'er. Waarom zijn er zo veel zzp'ers? Omdat zzp'er zijn leuk is! Je bent
eigen ondernemer en je hebt veel vrijheden. Daar tegenover staan ook een

aantal uitdagingen.

Denk jij er ook over om te starten als zzp'er, maar zoek je hulp voor zzp'ers? Dan

ben je bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen je helpen met al je zzp-vragen.
Dus weet je nog niet precies wat er allemaal bij komt kijken? Welke voordelen en
uitdagingen er zijn, waar je over moet nadenken voor je begint en

wat je van tevoren moet regelen? Lees dan snel verder en als je nog

meer vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op!

naar de belastingdienst en naar de gemeente die
bij kunnen staan met financiéle regelingen. Want...
de keuzes die je vandaag maakt, bepalen de toe-
komst van morgen.”Eensgezind sluiten de heren
af: “Vragen om hulp is geen zwakte, het is juist
een sterkte.”

Tom Ridder, oprichter
en directeur bij Solfelt

Als oprichter van Solfelt ben ik

ontzettend trots op het harde werk van ons
team en op alle mooie resultaten die zijn
behaald.

We zijn nu drie jaar onderweg en hebben als
startend (corona) bedrijf de nodige uitdagin-
gen gekend. We zijn enorm blij met de hulp
van het Stichting Ondernemersklankbord
(OKB) en specifiek met Richard Kuipers, die
ons helpt het overzicht te bewaren.

Sinds zijn hulp ervaar ik als ondernemer veel
meer rust in mijn hoofd en ruimte om vol
energie bezig te gaan met de

volgende stappen.

Angelique Wilkins ,
creatief ondernemer Glitterland

Als starter is het heerlijk om af en toe te kun-
nen sparren met een ervaren ondernemer
die boordevol tips zit. Bij het OKB kan ik als
starter hun kennis en expertise inzetten om
de bouwstenen van mijn onderneming te
leggen. Ik ben ze daar heel dankbaar voor,
en in het bijzonder natuurlijk dankbaar voor
mijn coach!

06-52 68 94 34
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl



wm-actua-puzzel

Wij presenteren elke maand een puzzel. Veel vragen gaan over actuele onderwerpen uit het
Weerterland. De oplossing van deze maand is een woord van 25 letters (oranje vlakjes). Stuur
uw oplossing voor 15 november 2023 naar kappert@weertmagazine.com of naar

Weert Magazine, Beekstraat 54, 6001 GJ Weert. In de brievenbus op Beekstraat 54 kan ook. 9

Onder de goede inzendingen wordt een bon van € 20,- verloot
van Antje van de Statie, Stationsplein 1 in Weert.

!-IURIZUNTAAL

Voorzetsel.
6. Bij dit Weerter bedrijf worden lichtgewicht
zonnepanelen geproduceerd.
Ze zijn er weer. Bedoeld voor de bladeren van
de gemeentelijke bomen.
11. Telwoord.
12. Mij.
13. De opbrengst van de speelgoedbeurs (5 nov.) is voor de
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UW OPLOSSING:

29

12

dieren van de Stichting ... Dierenthoes, Stramproy.

14. Bange.

16. Ruige.

17. Ze waren beschilderd door de patiénten van PSW,

22 9 bij zet feestelijk startsein van de nieuwbouw van SJG Weert.

19. Huid.

20. Persoonlijk voornaamwoord.

22. Zij gaf onlangs een info-avond in de Pinnenhof,
Nederweert over seksueel misbruik (voornaam).

24. Derde persoon enkelvoud.

27. Dameskoor van Rick.

30. Naam van de voormalige pizzeria aan de Maaspoort 16,

11 waar nu een wooncomplex komt.

32. Wijnsoort.

35. Om de wateroverlast in het gebied bij de

37. Hoeveel centimeter worden enkele straten op
Moesel breder (daar waar mogelijk).
38. Het thema voor mooie voorbeelden van toekomstbestendige
zorg in de regio: “.... ook goed morgen”.
26 39. Deegwaar.
40. SJG Weert en Toon Hermans Huis Weert organiseerden
onlangs een Meet & Greet over .... .

YERTICAAL

Afstandsbediening.
16 2. Bijwoord.

3. Op 4 november wordt de Groote Peel door vrijwilligers
“mooier en sterker” gemaakt, onder de landelijke noemer ... .

Op 14 oktober was er in de studiezaal van het
gemeentearchief Weert een markt met dit thema.

7. Derde persoon enkelvoud van lezen.
8. Een zekere.

38

16. Rustig.
12. Leerlingen van deze Brede School namen deel aan het
14 burgemeestersontbijt op het stadhuis.

15. Kleine vis.
18. Fruit.
21. Hoofddeksel.
23. Kreeg ook aandacht in de regio Weert,
de tweede vrijdag van oktober: Wereld ... Dag.
25. Roeland en Fauve van Dansrijck - Nederweert dansten in de
finale van het WK Showdance voor professionals, in deze stad.
26. De vijfde editie van ... Weert kende ruim
1.000 deelnemers (21 oktober).
28. Zuster.

12345678‘91011121314151617181920

YAl

2

23 24 2

29. In de vorige editie van Weert Magazine vertelden
drie mensen wat zij vinden van dit fenomeen.

Op de vorige wm-actua-puzzel kregen wij weer veel goede inzendingen binnen!
De oplossing was: VERBINDEND OUDERSCHAP

Na loting is de winnaar van de 30 september 2023-puzzel: Lenie Wijen, Weert
(prijs: bon € 20,- van Antje van de Statie).

31. Somber moment.
33. De voorverkoop van entreekaartjes voor deze Weerter
musical start begin november.

theaHEStatie“ 34. Lichaamsdeel.

prasserie-HoreL  30. Net.

36. Van de.

Onzelievevrouwestraat, Weert tegen te gaan, is deze aangelegd.

4. Deze Weerter bakker maakt de beste vlaai van Limburg (2023).
5

ik ben Lois
BBL leerling

‘Ik stond tijdens mijn bijbaan meer véér de balie ;
met cliénten te kletsen, dan daadwerkelijk aan de receptie!’

Lois van de Ven startte bij Ververshof aan de receptie, maar vond
contact met ouderen z9 leuk, dat ze een dagje meeliep in de
ouderenzorg. Het resultaat? Enkele BBL opleidingen later is Lois
bijna afgestudeerd als verpleegkundige.

Ook passie voor de zorg? Start net als Lois met een BBL
opleiding helpende plus of verzorgende IG en ga ervoor!

Werken & leren bij Land van Horne:

- direct een salaris

- betaalde opleiding

- verzekerd van een vaste baan na behalen diploma én een
mooie toekomst in de ouderenzorg

- start opleiding medio februari (aanmelden t/m 5 november)

Bekijk de
I'%Ia]g vacature
harne

werkenbij@landvanhorne.nl
088 987 88 88

Lo b
werkenbij.landvanhorne.nl

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

/" Wij werken met 2 volledig gedi-
plomeerde contactlensspecialisten
waarvan 1 HBO optometrist

,/ Alle soorten contactlenzen passen
we aan en kunnen we leveren

-/ Eerst 2 maanden gratis
contactlenzen proberen voordat
u beslist

'/ Elke dag van de week een
contactlensspecialist aanwezig

m -/ Onze optometrist doet
e I I l I e l I oogonderzoek op verwijzing

CONTACTLENZEN SPECIAALTIAAK van uw huisarts met

d e C 0 C H vergoeding door uw

ziektekostenverzekering (NL)
Wilhelminasingel 185 - 6001 GS Weert - T: 0495 - 544588 - www.mennenendecock.nl
Ma: 13-18 u, Dit/mWoe:9-18u, Do:9-21u, Vrij:9-18u, Zat9 -17u

® f

een afspheid
precies

U bent altijd
welkom voor
een open
gesprek.

Bel 0475 - 468 150 of ga naar
monuta.nl/roermond.

gemaakte
schuifkasten en
inloopkasten

raamdecoratie  deuren
schuifkasten beveiliging
vloeren mengverf

E R KHEEEN D

A
sikkens

S P E C | ANENRSED

Hubo DUUTS
Kerkstraat 16

6031 CH Nederweert
Telefoon (0495) 626309

www.huboduijts.nl

mensendingen

Busreis (2)

Noorwegen is adembenemend mooi: Ruige natuur, fjorden, watervallen en
panoramische vergezichten. Een busreis met mensen uit alle windstreken
van Nederland maakte het voor ons extra bijzonder.

Chauffeur Marco ontpopte zich als diskjockey van liedjes uit alle provincies
van het reisgezelschap. Skik, Harry Slinger, Bloff, Imca Marina, The Cats,
Bauer ze kwamen allemaal langs. Vrezend voor de lange Mexico-ooooo0-
uithalen van de Zangeres Zonder Naam wachtte ik op het moment dat
Limburg aan de beurt was. Gelukkig werd het Rowwen Heze.

Marco’s grappen kenden geen grenzen. Toen hij plotseling vrij heftig remde
voor enkele schapen op de weg liet hij door de luidsprekers weten dat

er ‘shoarmaaa’ééé’ op de weg lag, waarbij hij van de langgerekte ‘aa’
vloeiend een ‘ee’ maakte. Nou dat leidde tot grote hilariteit in de bus.
Van de voortdurend op elkaar vittende ‘Lau en Tiny’- lookalikes (de echte
namen kenden we niet) had Lou een gehoorprobleem: “Wat zegt-ie?” “Dat
er shoarma op de weg lag!” antwoordde zijn vrouw nors. “Shoarma?” “Ja
shoarma!” reageerde zij nu nog chagrijniger. “Lulhannes!” was zijn reactie.

Vanwege de bijzondere gelijkenis werd een slanke, stijlvolle, altijd
vriendelijke dame voor ons ‘Moeder van Dionne Stax’. Een vrouw met een
achterwerk als een toeptafel stond voortdurend in de nauwe ruimte tussen
‘keukentje’ en toilet koffie in te schenken. Met haar enorme derriére
blokkeerde ze doodleuk de toiletdeur waar een wanhopige ‘Moeder van
Dionne Stax’ tot drie keer toe probeerde uit te komen. ‘Toeptafel’ duwde
met haar bilpartij de deur gewoon weer dicht.

Ook bij iedere stop was zij het die als eerste richting damestoiletten holde.
Toen ik haar een keer zonder te betalen onder de mechanische drietand
door zag kruipen hoopte ik dat ze klem kwam te zitten. Als een uitbrekende
neushoorn rukte ze zich echter door de roestvrijstalen buizen.

Onder de vele markante types bevonden zich verder ‘Indiana Jones’,
een irritante alles-beter-weter met leren hoed, een alleraardigs 83-jarig
vrouwtje dat meestal zat te breien “om de kop leeg te maken”, en een
onverstaanbaar murmelende Bromsnor met een stijve dichtbegroeide
bovenlip.

Maar de grappigste was toch die droogkloterige kippenboer uit Brabant.
Toen we in Stavanger het indrukwekkende vikingmonument bezochten
regende het pijpenstelen. Slechts enkele
dapperen gingen de bus uit om een foto
te maken. Zijn vrouw spoorde hem echter
aan ook de bus te verlaten. Traag hees

hij zich uit zijn stoel en slenterde richting
deur. De eerste kletsnatte fotograaf
keerde op dat moment alweer terug in

de bus. Nog in het gangpad keerde de ¥
stoicijnse Brabo om, “Ut was vurrekemus

mooi” en plofte weer in zijn stoel. -
Het allerleukste voorval vond plaats op
het hoogste punt van het Vigeland-
beeldenpark in Oslo. Daar stond
ik zwijgend met hem van

het uitzicht te genieten toen
‘Indiana Jones’ ons toesprak:
“lk denk dat het jullie niet is
opgevallen maar al die trappen
hier in het park hebben
allemaal achttien treden.”
Onverschillig draaide de
kippenboer zich met koele blik
naar mij, ”Zo ... da’s nie best”
en kuierde weg. De tranen
liepen mij over de wangen.

Reacties? Mail de redacteur,

Ton Adriaens,
mensendingenweert@gmail.com




BEZOEK ONZE
OPEN DAG!

Met de collecties van NEWstairs en Van Eyck
shutters creéer je jouw traprenovatie, nieuwe
houten trap en shutters naar je persoonlijke
smaak.

Benieuwd wat je kunt verwachten
tijdens de Open Dag?

e Maak jouw Smaak; creéer je eigen
moodboard met kleurstalen uit de
NEWSstairs en Van Eyck shutters collectie

Smaakpupillen; Kinderen kunnen onder
leiding van Mad Science aan de slag in het
NEWstairs TrapLab

Smaakt naar meer; stel onder het genot van
een lekker hapje en drankje al je vragen over

trappen én shutters

We verwelkomen je graag op:
Zondag 12 november
van 11.00 - 16.00 uur
Oude Graaf 6 | 6002 NL Weert

WWWw.nhewstairs.com

www.vaneyckshutters.com

NEWSTAIRS®

TRAPRENOVATIE & -BEKLEDING .
MASSIEF HOUTEN TRAPPEN

Een dag vol interieurinspiratie

iy <a'E‘=Vc|n Efé'k shutters

'= sfeer in een nieuw daglicht

Campbell.

Overhemden. Truien.

1 vanaf

F i Fil

Nnu 2 voor

Langstraat 31-33, Weert
onlyformen.nl




